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QS Nguyễn Thanh Bình  
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Bài viết sưu khảo nầy vựa vào các tài tiệu sưu tầm về các vị chức sắc Thiên Phong trong 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bậc Tiên Vị trong Cửu Phẩm Thần Tiên (Cửu Thiên Khai Hóa 

ở vô vi) Cửu Trùng Đài hửu hình Nam và Nử phái. Tài liệu nầy tóm lượt tiểu sử và hình 

ảnh các vị chức sắc Thiên phong, lúc Đức Chí Tôn đến khai mở Tam Kỳ Phổ Độ vào 

năm Bính Dần (1926), vào phẩm bậc “Tiên Vị” gồm bốn vị Thái, Thượng, Ngọc Chưởng 

Pháp và bốn vị Thái, Thượng, Ngọc Đầu Sư với Thánh danh Nhật Nguyệt Tinh.  

Tiểu sử bốn vị Đầu Sư nam phái Cửu Trùng được Thiên phong phẩm Tiên Vị trong Tịch 

Đạo Thanh Hương từ năm 1930-1975 với Thánh danh  chử Thanh cũng được trình bày. 

Tiểu sử của ba vị nữ Đầu Sư trong Cửu Trùng Đài nử phái được Thiên phong phẩm Tiên 

Vị đầu tiên trong Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, với thánh danh Hương trong 

Tịch Đạo Thanh Hương nử phái, cũng được giới thiệu tóm tắt.  

 

I. Cửu Trùng Đài 

 
Theo Pháp Chánh Truyền, Đức Chí Tôn lập Tam Kỳ Phổ Độ hay Đạo Cao Đài với hình 

thể gồm có ba Đài: 

- Cửu Trùng Đài: dưới quyền Đức Giáo Tông, nắm quyền Hành Pháp. 

- Hiệp Thiên Đài: dưới quyền Đức Hộ Pháp, nắm quyền Tư Pháp. 

- Bát Quái Đài: dưới quyền Đức Chí Tôn, nắm quyền Lập Pháp Thiêng Liêng. 

Cửu Trùng Ðài là Ðời, tức nhiên là Xác của Ðạo. Xác thịt có định hạn lệ đẳng cấp.  



Hiệp Thiên Ðài là Đạo, tức nhiên Chơn Thần của Ðạo. Chơn Thần chẳng hề định hạn lệ 

đẳng cấp đặng. Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần (Khí) đứng làm trung gian để cho Hồn và 

Xác hiệp một. 

Hệ thống tổ chức của Cửu Trùng Đài (Nam Phái) theo đường Cửu Thiên Khai Hóa gồm 9 

cấp bậc từ phẩm Tín Đồ đến Giáo Tông được tóm tắt như sau: 

Tiên Vị 

 

1 phẩm Giáo-Tông (Nhứt Phật) đối với Thiên Tiên 

3 phẩm Chưởng-Pháp (Tam Tiên) đối với Nhơn Tiên 

3 phẩm Đầu-Sư (cũng là Tam Tiên) đối với Địa Tiên 

Thánh Vị 

 

36 vị Phối-Sư (Tam-thập-lục Thánh) đối với Thiên Thánh 

72 vị Giáo-Sư (Thất-thập-nhị Hiền) đối với Nhơn Thánh 

3000 vị Giáo-Hữu ( Tam-thiên đồ-đệ) đối với Địa Thánh 

Thần Vị 

 

Lễ-Sanh (không hạn định) đối với Thiên Thần 

Bàn Trị Sự (Chánh & Phó & Thông Sự) đối với Nhơn Thần 

Tín đồ đối với Địa Thần 
 

Hệ thống tổ chức của Cửu Trùng Đài với ba phẩm bậc Tiên Vị, Thánh Vị và Thần Vị 

Cửu Trùng Đài là cơ quan giáo hóa nhơn sanh, là môi trường học hỏi, tiến hóa theo ba 

bực, mỗi bực có ba phẩm cấp lần lượt là Thần Vị, Thánh Vị, rồi đến Tiên Vị như ghi trên. 

Riêng về bậc Tiên Vị có ba (3) phẩm gồm 7 vị:  1 Giáo Tông, 3 Chưởng Pháp của 3 phái 

Thái Thượng và Ngọc; và 3 Đầu Sư của 3 phái Thái Thượng và Ngọc. 

 

II. Cửu Thiên Khai Hóa 
 

Cửu: Chín, thứ chín.  

Thiên: từng Trời.  

Khai: mở.  

Hóa: giáo hóa.  

Cửu Thiên là 9 từng Trời. 

Khai hóa là mở ra giáo hóa nhơn sanh. 



Cửu Thiên Khai Hóa là chỉ các Ðấng thiêng liêng trong Cửu phẩm Thần Tiên có nhiệm 

vụ mở ra Cửu Trùng Thiên và giáo hóa nhơn sanh. 

Ðức Chí Tôn lập Cửu Trùng Đài (CTÐ) có 9 phẩm Chức sắc theo trật tự đối phẩm với 9 

phẩm của Cửu Thiên Khai Hóa ở vô vi. Như vậy, Cửu Trùng Đài được xem là hình ảnh 

của Cửu Thiên Khai Hóa nơi cõi trần. 

Sự đối phẩm của Chức sắc Cửu Trùng Đài với các Ðấng trong Cửu Thiên Khai Hóa được 

tóm tắc trong Bảng Tóm Tắc “Hệ thống tổ chức của Cửu Trùng Đài với ba phẩm bậc 

Tiên Vị, Thánh Vị và Thần Vị” bên trên. 

Ðạo Cao Ðài mở ra ba con đường tu cho nhơn sanh đắc đạo để lập vị mình nơi cõi Thiên 

Liêng Hằng Sống (TLHS). Ba con đường ấy là: 

 1- Lập công nơi Cửu Trùng Đài (CTĐ), tiến hoá theo các phẩm Chức sắc CTÐ tức là lập 

vị theo phẩm trật trong Cửu Thiên Khai Hóa. 

 2- Lập công nơi Cơ Quan Phước Thiện (CQPT), tiến hóa theo các phẩm Chức sắc CQPT 

tức là lập vị theo Thập nhị Ðẳng cấp thiêng liêng. 

3- Tu chơn, luyện đạo trong Tịnh Thất, đắc thành Tiên Phật tại thế. 

Trong bài Thuyết Đạo Ðức Phạm Hộ Pháp giảng:  

"Các chơn hồn mượn xác phàm phải đi theo phẩm trật Cửu Thiên Khai Hóa, tức là theo 

Hội Thánh Cửu Trùng Đài (CTÐ), dùng tài sức mình lập công để đoạt đạo, nghĩa là phải 

đi từ bậc Ðạo hữu lên Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư,... ... ..., phải lập công từ Tiểu thừa, 

Trung thừa đến Thượng thừa, phải ăn chay từ 6 ngày mỗi tháng đến 10 ngày, rồi ăn chay 

trường luôn. 

Các chơn hồn đi theo phẩm trật Cửu Thiên Khai Hóa còn phải có tự tín, rồi tha tín, tức là 

tự giác nhi giác tha đó vậy. Có tự tín rồi tha tín, tức là có tự độ mình rồi độ chúng sanh. 

Ðạo Cao Ðài khác các nền tôn giáo khác ở chỗ đó. Trước hết phải độ mình, độ gia đình 

mình, rồi độ ngoài thân tộc, tức là độ cả nhơn loại vậy. 

Mình phải học để hiểu Ðạo, hiểu Ðạo rồi nói sao cho thân tộc mình hiểu Ðạo. Chẳng 

những nói Ðạo cho thân tộc mình biết mà thôi, mà phải nói Ðạo cho toàn nhơn loại nữa. 

Mình học để biết Ðạo là Lập Ðức, nói Ðạo cho thân tộc mình biết là Lập Công, độ toàn 

nhơn loại là Lập Ngôn. Có làm đủ ba điểm đó mới về được với Ðức Chí Tôn bằng con 

đường Cửu Thiên Khai Hóa. 



Cả thảy đều biết qua Cửu Trùng Đài nầy là Cửu Thiên Khai Hóa. 

Chúng ta khi vào đại điện của Ðức Chí Tôn tức là Cửu Trùng Thiên đó, đứng trong hàng 

phẩm Cửu Thiên Khai Hóa, có trật tự, phẩm vị, quyền hành, hạng thứ, nên phải mặc 

Thiên phục vào chầu. 

Cửu Trùng Đài (CTÐ) là chơn tướng của Cửu Thiên Khai Hóa, tức là cơ hữu vi của Càn 

Khôn Vũ Trụ (CKVT), do Cửu Thiên Khai Hóa (CTKH) tạo thành." 

Hiệp Thiên Đài (HTĐ) thì quyền hành cũng lớn hơn ai, mà cũng nhỏ hơn ai. Chúng ta 

thấy rằng: Thầy không quyết định trách nhiệm của mỗi người chức sắc HTĐ, bởi cớ mà 

gây nên lắm điều trắc trở trong phẩm trật của cả chức sắc Thiên Phong. Nghĩa là: để tự 

nhiên cho cả chức sắc HTĐ lập vị mình, thế nào cho xứng đáng cùng phẩm định và đạt 

Thiên Vị ngày về với Đức Chí Tôn. 

 

III. Thánh Tượng Thiên Nhản Ngũ Chi  

 

Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là: Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt.  

 

Tam Giáo Qui Nguyên là ba nền tôn giáo trở về gốc đó là chơn lý tuyệt đối hằng hữu, 

thường gọi là Thượng Đế (Đức Chí Tôn).  Tam Giáo gồm : Nho, Thích, Đạo, tức là Nho 

giáo hay Khổng giáo, Thích giáo hay Phật giáo, Đạo giáo hay Lão giáo hay Tiên giáo. 

Ngũ Chi Phục Nhứt là năm nhánh đạo trở lại thành một. Một đó là Đại Đạo, Một đó cũng 

là Thái Cực. Ngũ Chi tức là Ngũ Chi Đại Đạo, năm nhánh của nền Đại Đạo, gồm :  

Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. (Hình Thánh Tượng Thiên Nhản) 

Các Đấng trong hình Thánh Tượng Thiên Nhản (Ngũ Chi) Đạo Cao Đài:  

Hàng ngang bên trên (thứ nhất, từ trái sang phải) Tam Giáo:   

        Đức Lão Tử, Giáo chủ Tiên giáo   

        Đức Phật Thích Ca, Giáo chủ Phật giáo   

        Đức Khổng Tử, Giáo chủ Nho giáo. 

  

Hàng ngang kế dưới (thứ hai, từ trái sang phải) là Tam Trấn Oai Nghiêm:   

        Đức Quan Âm Bồ Tát (Nhị Trấn Oai Nghiêm). 

        Đức Lý Thái Bạch (Nhứt Trấn Oai Nghiêm). 

        Đức Quan Thánh Đế Quân (Tam Trấn Oai Nghiêm). 



Hàng thẳng đứng ở hàng giữa tượng trưng Ngũ Chi, từ trên xuống dưới:   

        Đức Phật Thích Ca, Giáo chủ Phật giáo, Phật Đạo.    

        Đức Lý Thái Bạch, Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tiên Đạo. 

        Đức Chúa Jésus, Gia Tô Giáo chủ, Thánh Đạo.   

        Đức Khương Thượng Tử Nha, Giáo chủ Thần Đạo. 

        Bảy Cái Ngai Tượng Trưng Nhơn Đạo (Ngai lớn nhất là Giáo Tông, chủ Nhơn Đạo) 

 
 

 
Hình Thánh Tượng Thiên Nhản (Ngũ Chi) Đạo Cao Đài  

 

Trong hình Thánh Tượng Thiên Nhãn chúng ta đã thấy, các Đấng ngồi theo hàng ngang 

thì cầm quyền Tam Giáo, thời Nhị Kỳ Phổ Độ và thời Tam Kỳ Phổ Độ, còn các Đấng 

ngồi ở giữa, theo hàng dọc từ trên xuống dưới là Ngũ Chi Đại Đạo: Nhơn Đạo, Thần 



Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Do đó, Thánh Tượng Thiên Nhãn trên được gọi là: 

Thánh Tượng Thiên Nhãn Ngũ Chi. 

Bảy (7) cái Ngai tượng trưng cho Nhơn Đạo. Đức Lý Thái Bạch là Nhất Trấn Oai 

Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là chủ của Nhơn Đạo. 

IV. Nhất Phật Tam Tiên Cửu Trùng Đài: Giáo Tông, 3 Chưởng Pháp và 3 

Đầu Sư  

Trong Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, tại cấp thứ 9 của Cửu Trùng Đài, nơi tiếp giáp 

Cung Đạo ta sẽ thấy nơi gian giữa có đặt 7 Cái Ngai sơn son thiếp vàng rất long trọng và 

rất đẹp, đặt trên bệ gỗ bóng láng.  

Bảy Ngai nầy tượng trưng 7 phẩm Chức sắc bậc Tiên vị cao cấp nhứt trong Cửu Thiên 

Khai Hóa của Cửu Trùng Đài, cầm quyền Đạo Cao Đài trong cơ Phổ Độ Kỳ Ba nhơn 

sanh của Đức Chí Tôn, tượng trưng Nhơn Đạo.  

Cái Ngai giữa lớn nhứt là ngôi Giáo Tông, 3 Ngai kế dưới dành cho 3 vị Chưởng Pháp ba 

phái Thái Thượng Ngọc, 3 Ngai kế dưới nữa dành cho 3 vị Đầu Sư ba phái Thái Thượng 

Ngọc.  

Quyền hành Giáo Tông quá ư quan trọng nhất là khi Đức Chí Tôn dạy làm bảy (7) Cái 

Ngai cho 7 vị chức sắc phẩm Tiên Vị nầy. Việc thực hiện làm 7 cái Ngai, Thầy (Đức Chí 

Tôn) giao cho ông Kiệt, ngày 12 tháng 8 năm Bính Dần, như sau: 

“Kiệt, con phải giúp Thơ (ghi chú: Đầu Sư Thái Thơ Thanh) trong việc lập Thánh thất, 

Thầy giao cho con phải săn sóc mướn thợ làm bảy (7) cái Ngai:  

- Một cái trọng hơn cho Giáo Tông.  

- Ba cái cho ba vị Chưởng Pháp.  

- Ba cái cho ba vị Đầu Sư. 

Nhất là cái Ngai của Giáo Tông phải làm cho kỹ lưỡng, chạm trổ Tứ linh, nhưng chỗ hai 

tay dựa phải chạm hai con Rồng,  

Còn của Chưởng Pháp chạm hai con Phụng. 

Của Đầu Sư chạm hai con Lân, nghe à!”  



 
Bảy (7) cái Ngai trong Đền Thánh Tượng Trưng Nhơn Đạo (tay vựa chạm trổ Tứ Linh) 

 

Khi Hộ Pháp có hỏi Đức Chí Tôn (Thầy) về sự sắp đặt bảy cái Ngai. Thầy dạy: 

“Toà Thánh day mặt ngay hướng Tây, tức là chánh cung Đoài, ấy là Cung Đạo, còn bên 

tay trái Thầy là Cung Càn, bên tay mặt Thầy là Cung Khôn, đáng lẽ phải để bảy cái Ngai 

của phái Nam bên tay trái Thầy tức Cung Càn mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn Đạo 

cho đủ Ngũ Chi cho nên Thầy buộc phải để vào Cung Đạo là Cung Đoài cho đủ số. 

“Ấy vậy, cái Ngai của Đầu Sư Nữ Phái phải để vào bên Cung Khôn, tức là bên tay mặt 

Thầy.  

Hộ Pháp hỏi cái Ngai ấy ra sao? Thì Thầy dạy:  

“Giống y như cái Ngai của Quan Âm Bồ Tát, nghĩa là một cái Cẩm Đôn để trong vườn 

Trước Tử trên Nam Hải, dưới chơn đạp hai Bông Sen nở nhụy”. 

Bảy chiếc ngai bị chắn bởi bức bình phong chạm rồng mạ vàng rất linh động. Hai bên 7 

Cái Ngai thiết trí 2 hàng Tàn, Lọng và dàn Bát Bửu (hai hàng lổ bộ bửu pháp của Bát 

Tiên). 

Trong Đền Thánh Tây Ninh, bảy (7) cái Ngai nầy ở cấp thứ 9 của Cửu Trùng Đài (CTĐ), 

tức là cấp cao nhứt ở CTĐ. Qua khỏi 7 cái Ngai là đến cấp thứ 10 làm trung gian giữa 



Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài, nơi đây có khoảng rộng gọi là Cung Đạo. Tại Cung Đạo 

là nơi tiếp giáp với Bát Quái Đài. Nơi dây Hiệp Thiên Đài, trung gian giửa Bát Quái Đài 

và Cửu Trùng Đài, là tay vén màn bí mật cho sự hữu hình và sự vô vi hiệp làm một, tức 

là tay làm cho Ðạo với Ðời tương đắc vậy. Cửu Trùng Ðài là Ðời, mà Hiệp Thiên Ðài là 

Ðạo, cho nên buộc Ðời phải nương Ðạo mà lập ra thiệt tướng, mới mong độ rỗi nhơn 

sanh chuyển cơ tạo hóa.  

Bởi lý do đó bảy (7) chiếc Ngai được thể hiện trước nghi thờ Đức Chí Tôn dầu Cửu 

Phẩm Thần Tiên trước khi nghiêng mình bái lễ cũng phải để tâm quan trọng ở Đạo Người 

(Nhơn Đạo) lo cơ phổ độ cho vẹn phận. Đối với nhơn sanh phẩm Giáo Tông là Anh Cả 

để tượng trưng cho Giáo Chủ Nhơn Đạo vì người thay mặt cho Đức Chí Tôn nắm cơ 

chuyển thế kể như chơn thần của xác thể Đại Từ Phụ tức là Hội Thánh.  

Bài viết nầy chỉ tóm tắc sơ lượt về lịch sử, áo Đại Phục và Mão của các chức sắc bậc 

Tiên Vị gồm Nhất Phật, Tam Tiên ở Cửu Trùng Đài là Giáo Tông (Quyền Giáo Tông), 3 

vị Chưởng Pháp (3 phái Thái Thượng Ngọc) và 3 vị Đầu Sư (3 phái Thái Thượng Ngọc). 

Bàn luận về ý nghỉa về Đại Phục và Tiểu Phục và vai trò của các chức sắc phẩm Tiên Vị, 

Thánh Vị trong Cửu Thiên Khai Hóa (hửu hình) Cửu Trùng Đài  sẻ được trình bày đầy 

đủ chi tiết hơn trong các bài viết kết tiếp.  

Tiên Vị 

 

1 phẩm Giáo-Tông (Nhứt Phật) đối với Thiên Tiên 

3 phẩm Chưởng-Pháp (Tam Tiên) đối với Nhơn Tiên 

3 phẩm Đầu-Sư (cũng là Tam Tiên) đối với Địa Tiên 

Chức sắc bậc Tiên Vị gồm Nhất Phật, Tam Tiên ở Cửu Trùng Đài 

 

V. Tại Sao Đạo Cao Đài Có 4 Vị Chưởng Pháp và 4 Vị Đầu Sư? 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Đạo Cao Đài, như đã trình bày bên trên, về bậc Tiên Vị có 

ba (3) phẩm gồm 7 vị: 1 Giáo Tông, 3 Chưởng Pháp của 3 phái Thái Thượng và Ngọc và 

3 Đầu Sư của 3 phái Thái Thượng và Ngọc.  

 

Tại sao lúc khai Đạo, Đạo Cao Đài có 4 Vị Chưởng Pháp (Thái Thượng Ngọc) và 4 Vị 

Đầu Sư (Thái Thượng Ngọc). Đức Chí Tôn cho phép 8 vị nầy được dùng thánh danh  

Nhật Nguyệt Tinh (như Đầu Sư Thượng Trung Nhật, Ngọc Lịch Nguyệt) khi lúc Đức 

Chí Tôn đến khai đạo? 

  

Cửu Trùng Đài là cơ quan quản trị Càn Khôn Thế Giới. Giáo Tông là “anh cả” của nhơn 

sanh. Trong Pháp Chánh Truyền và những Thánh Ngôn giảng dạy về ngôi vị Giáo Tông 



nếu trình bày bằng hình và được giải thích theo Dịch Lý Cao Đài (Đạo Cao Đài và triết lý 

Âm Dương) của Nguyên Thủy thì sẽ thấy và hiểu rõ ràng hơn. 

Vòng tròn tượng trưng cho cơ quan Cửu Trùng Đài (hình bên dưới). 

Tâm 0 là ngôi vị Giáo Tông (giữa vòng tròn).  

Thầy dạy: “Giáo Tông là Anh Cả các con”. 

Thầy mở Đạo kỳ này chọn; nhứt Phật, Tam Tiên đó là hàng Tiên vị. 

Tiên vị là 1 Giáo Tông, 3 Chưởng Pháp, 3 Đầu Sư.  

Thế nên dưới quyền Giáo Tông có hai con số 3: tượng tam Âm tam Dương.  

Tam Âm Tam Dương là gì? 

 

 

Như trên đã nói Tam Âm Tam Dương sẽ vẽ nên hình sao sáu cánh, tức là do hai hình tam 

giác đều gát chồng lên nhau, đặt nghịch chiều mà thành ngôi sao sáu cánh. Họp bởi: 

- 3 ngôi Chưởng Pháp (là người của Hiệp Thiên Đài, tượng Dương)  

- 3 ngôi Đầu Sư (Chức sắc Cửu Trùng Đài, tượng trưng cơ Âm) 

Tức là trong Âm có Dương; Âm Dương tương hiệp, tương đắc, tương hòa.  

Mỗi phẩm có ba phái, trừ ngôi Giáo Tông chỉ có 1 và Ngài mặc sắc phục trắng. 

Như vậy, ngôi Chưởng Pháp thuộc về Đạo, nên đỉnh tam giác quay lên trên.  

Ba ngôi Đầu Sư là Đời trong Đạo nên đỉnh tam giác quay xuống phía dưới, do đó: 



Ba phái: Thái, Thượng, Ngọc tức là đại diện cho Tam Giáo Phật, Tiên, Thánh.  

- Chưởng Pháp thế quyền cho Hộ Pháp nơi Cửu Trùng Đài thuộc về Đạo. 

- Đầu Sư đặng quyền thay mặt cho Giáo Tông và Hộ Pháp trước mặt nhơn sanh thuộc về 

Đời trong Đạo.  

Hai hình tam giác này là tam giác đều nội tiếp trong vòng tròn, gát chồng lên nhau, tượng 

trưng lý Âm Dương, Đạo Đời tương hiệp. 

* Tại sao lại đặt chữ Thượng trên đỉnh cao của tam-giác? 

Bởi Đạo lúc nào cũng lấy Trung, Chánh làm điểm yếu trọng, mà ba phái theo thứ tự thì 

(Thái chỉ về Phật, bên trái; Thượng chỉ về Tiên ở giữa; Ngọc chỉ về Thánh, bên phải).  

Mỗi hình tam giác được thành hình là do 1 sanh ba, 3 sanh vạn vật, thuộc về cơ quan 

chưởng quản; do đó mà ngôi Giáo Tông ở vào tâm của vòng tròn, mà vòng tròn chỉ càn-

khôn vũ trụ, cho nên Cửu Trùng Đài là cơ quan quản trị càn khôn vũ trụ thuộc về trời là 

vậy. 

Mỗi phẩm có 3 ngôi mà “pháp luật Tam Giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy 

vẫn coi như một.” Vốn cũng đồng quyền, đồng đẳng nhau nên “Một thành ba, mà ba 

cũng như một.” 

Số 3 là hình ảnh của tam giác đều có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau. Tam giác 

đều nội tiếp trong vòng tròn và đồng tâm với vòng tròn.  

Ngôi Giáo Tông ở vào vị trí tâm của vòng tròn. Thầy qui-định: 

“Giáo Tông là Anh Cả các con. Có quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt các con trong 

đường Đạo và đường Đời. Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn. 

“Nó đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập 

Thất Địa Cầu và Thập Điện Diêm Cung đặng cầu rỗi cho các con.” (PCT) 

Do vậy mà hai tam giác gát chồng lên nhau tạo thành ngôi sao sáu cánh là lý Tam Âm, 

Tam Dương điều hòa vũ trụ, thể Dương tượng Trời; nên hình sao sáu cánh trên nội tiếp 

trong vòng tròn ứng với “Một Trời” trong câu thơ mà Đức Chí Tôn cho buổi ban đầu: 

“Một trời, một đất, một nhà riêng." (xem lại bài thơ trên) 

Vậy Giáo Tông là làm chủ con số 3, tức nhiên đứng đầu Tam Tiên, là gồm 3 phẩm 

Chưởng Pháp và 3 phẩm Đầu Sư đó vậy. 



Như trên, hình tam giác có ba cạnh biểu tượng cơ Dương, mà chính nó cũng có Âm 

Dương của nó nữa, vì thế nên mới có tam Âm, tam Dương. 

Luật vũ trụ khi nói đến Âm tất có Dương, hay nói khác đi ngoài ra có tứ Âm tứ Dương 

nữa.  

Xin ghi thêm về Triết lý Âm Dương trong Đạo Cao Đài là các con số do hợp số của Tiên 

Thiên và Hậu Thiên Bát Quái mà ra. Bởi chỉ với 10 con số (1 đến 10) mà xưa nay dùng 

đã tự nó chia ra Âm Dương. 

Tiên Thiên Bát Quái có 10 con số thì số lẻ là dương: 1, 3, 5, 7, 9 và số chẵn là âm: 2, 4, 6, 

8, 10. Nhưng khi qua Hậu Thiên Bát Quái thì chỉ có 9 con số, số lẻ là dương: 1, 3, 5, 7, 9 

sồ chẵn là âm (không có số 10).  

 (Tham khảo Chương VIII Dịch Lý Cao Đài nói về Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái) 

Tứ Âm Tứ Dương là gì?  

Âm Dương không lìa nhau, thế nên hình vuông là biểu tượng cơ Âm, cũng có tứ Âm, tứ 

Dương. Hai hình này nội tiếp trong vòng tròn tạo thành một hình có tám cạnh, Dịch gọi 

đó là Bát Quái.  

Ngôi Giáo Tông vẫn ngự trị ở giữa hình vuông là ý chỉ “Một đất” trong câu thơ trước đây 

“Một trời, một đất, một nhà riêng”. 

* Tại sao lại có con số 4 này? 

Bởi Pháp Chánh Truyền định phần Tiên vị 

cho Cửu Trùng Đài là ngoài ngôi Giáo 

Tông ra, còn lại thì mỗi phẩm có ba vị, là: 

3 Chưởng Pháp, 3 Đầu Sư. Nhưng thực tế 

mỗi phẩm lại có 4 vị (tức là 4 Chưởng 

Pháp, 4 Đầu Sư) cho nên số 4 thuộc âm 

phải có mặt. 

Thời Đức Chí Tôn khai Đạo có bốn (4) vị Chưởng Pháp: 

1 - Thái Chưởng Pháp Nguyễn văn Tường (1864-1939). Thế danh Nguyễn văn Tường. 

Đó là Hòa Thượng Như Nhãn, về sau bỏ Đạo.  

2 - Thượng Chưởng Pháp Nguyễn văn Tương (1897-1927).  

 
 



- Ngọc Chưởng Pháp có hai (2) vị:  

3- Ngọc Chưởng Pháp Trần văn Thụ (1857-1927) 

4- Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang (1870-1946) 

Thời Đức Chí Tôn khai Đạo có bốn (4) vị Đầu Sư: 

- Thái Đầu Sư có hai (2) vị:  

1- Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh (mất năm 1927). Thế danh Nguyễn Văn Giáp bị Đức Lý 

cách chức ngày 12-12-Bính Dần (dl. 15-1-1927) 

2- Thái Đầu Sư Thái Nương Tinh (1870-1929). Thế danh Dương Văn Nương 

3- Thượng Trung Nhựt (1876-1934). Thế danh Lê Văn Trung. 

4- Ngọc Lịch Nguyệt (1890-1947). Thế danh Lê Văn Lịch. 

Xem thế, con số 3 ở trên là con số Thiên Định (Vô Vi), nhưng khi hành sự thì đây là sự 

biến dịch bởi con người ở hửu hình (Hửu Vi), dù biến đổi thế nào cũng trong vòng luật 

định của Đấng Chí Tôn mà thôi.  

Vì vậy hình vuông ứng với cơ Âm (Dương là Vô Vi, Âm là Hửu Vi).  

Như vậy điều này cũng cho ta thấy rằng: 

Trong hình ngôi sao, thực tế là sáu cánh, nhưng có tâm ở giữa, cộng chung là 7 điểm. 

Đồ hình có hai hình vuông họp lại tuy có 8 mà có 1 tâm, thành ra 9 điểm. Đây cũng trở 

lại số 7, số 9 tức là nằm trong triết lý “Thất Phản Cửu hoàn” vậy. 

Bởi Pháp Chánh Truyền dạy: “Giáo Tông thay mặt cho Thầy mà dìu dắt các con trong 

đường Đạo và đường Đời. Có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn.” 

Do vậy mà chữ “phần xác và phần hồn” đã ứng với hai hình ảnh Âm Dương trên đây. Đó 

là chính do quyền hành của Giáo Tông phải đảm trách “một nhà riêng” đó! Ứng với câu 

thơ trên. 

 

VI. Chức Sắc Thiên Phong Phẩm Bậc Tiên Vị Cửu Trùng Đài Nam Phái 

 

A. Bốn (4) Vị Chưởng Pháp Thời Khai Đạo Thánh Danh Tinh Nhật Nguyệt 
 



Từ khi khai đạo, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có 4 vị Chưởng Pháp được Thiên phong dùng 

Thánh danh Nhật Nguyệt Tinh gồm: một vị Thái Chưởng Pháp, một vị Thượng Chưởng 

Pháp và hai vị Ngọc Chưởng Pháp. 

B. Bốn (4) Vị Đầu Sư Thời Khai Đạo Thánh Danh Tinh Nhật Nguyệt 
 

Trong thời khai Đạo, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có 4 vị Đầu Sư dùng Thánh danh Tinh 

Nhật Nguyệt: hai vị Thái Đầu Sư, một vị Thượng Đầu Sư và một vị Ngọc Đầu Sư. 

 

Chức Sắc Bậc Tiên Vị Trong Cửu Thiên Khai Hóa Cửu Trùng Đài Nam Phái 

 

A. Bốn (4) Vị Chưởng Pháp Thời Khai Đạo Thánh Danh Tinh Nhật Nguyệt 
 

Từ khi khai đạo, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có 4 vị Chưởng Pháp Thiên phong được dùng 

Thánh danh Nhật, Nguyệt Tinh gồm: một vị Thái Chưởng Pháp, một vị Thượng 

Chưởng Pháp và hai vị Ngọc Chưởng Pháp. 

1- Thái Chưởng Pháp Nguyễn văn Tường (1864-1939): 

 
Pháp danh là Hòa Thượng Như Nhãn. Hòa Thượng Như Nhãn, thế danh là Nguyễn Văn 

Tường. Ngài sanh năm 1864, con của ông Nguyễn Văn Bầu và bà Ðoàn Diệu Hoa, quê 

quán ở Ðức Hòa (Long An). Ngài đi tu từ năm 17 tuổi, qui y với Hòa Thượng Thích Trí 

Lượng (Minh Ðạt) trụ trì ở chùa Thiền Lâm Cổ Tự, tỉnh Tây Ninh, Pháp danh là Thích 

Từ Phong. Nguyên vào năm Mậu Tý (1888), tại vùng Phú Lâm Chợ Lớn (nay là Bến Phú 

Lâm, Quận 6), bà Hồ Thị Lộc có xây một ngôi chùa lớn, đặt tên là Chùa Giác Hải, bà 

giao cho ông Thủ Tọa Nguyễn Minh Sự coi sóc. Ông Thủ Tọa Sự mất năm 1908. 

Nhà sư Thích Từ Phong về đây kế nghiệp, trụ trì Chùa Giác Hải. Năm 1912, Ngài Thích 

Từ Phong giữ chức Yết Ma và năm 1924 Ngài được phong chức Hòa Thượng, nên các 

Phật tử tại vùng nầy thường gọi Ngài là Hòa Thượng Giác Hải. Trong lúc trụ trì ở chùa 

Giác Hải, Hòa Thượng Giác Hải có quyên góp tiền bạc trong bổn đạo để mua đất và lập 

một cảnh chùa tại vùng Gò Kén, Tây Ninh, lấy tên là Từ Lâm Tự (sau đổi lại là Thiền 

Lâm Tự). Chùa được xây dựng trên một khu đất gò rộng 4 mẫu, dựa quốc lộ Sài Gòn Tây 

Ninh, cách quốc lộ khoảng 200 mét và cách thị xã Tây Ninh chừng 5 cây số, phía trước 

cất chùa, phía sau làm nghĩa địa. Trong số bổn đạo đóng góp tiền mua đất và xây chùa Từ 

Lâm ở Gò Kén, ông bà Huyện Nguyễn Ngọc Thơ và Lâm Ngọc Thanh đóng góp tiền bạc 

nhiều hơn cả. Chùa mới vừa xây dựng xong phần chánh, chưa trang trí, chưa làm đường 

lớn từ quốc lộ vào chùa. Lúc đó là vào năm 1925. 



Vào giữa năm Bính Dần (1926), ông bà Nguyễn Ngọc Thơ (sau Thiên phong Đầu Sư 

Thái Thơ Thanh và Nử Đầu Sư Lâm Hương Thanh) được Ðức Chí Tôn thâu làm môn đệ, 

nhập môn vào Ðạo Cao Ðài. Hai vị nầy cũng muốn Ðức Chí Tôn thâu phục Hòa Thượng 

Như Nhãn, nên thuyết phục Hòa Thượng Như Nhãn đến dự một đàn cơ cầu Ðức Chí Tôn 

tại nhà Ngài Nguyễn Ngọc Thơ ở Tân Ðịnh. Ðức Chí Tôn giáng cơ thâu phục được Hòa 

Thượng Như Nhãn. Giữa tháng 7 năm Bính Dần (1926), Hòa Thượng Như Nhãn được 

Ðức Chí Tôn thâu làm môn đệ. Sau đó, do sự yêu cầu của ông bà Thơ & Thanh, Hòa 

Thượng Như Nhãn hiến chùa Từ Lâm (Gò Kén) cho Ðạo Cao Ðài dùng làm Thánh Thất 

tổ chức Lễ Khai Ðạo.  

Ngày 29-7-Bính Dần (dl. 5-9-1926), Hòa Thượng Như Nhãn được Ðức Chí Tôn giáng cơ 

ân phong là: Quảng Pháp Thiền Sư Thích Ðạo Chuyển Luật Lịnh Diêu Ðạo Sĩ: Chưởng 

Pháp phái Thái. Hòa Thượng Như Nhãn về sau bỏ Đạo.  

Hòa Thượng Như Nhãn qui liễu vào ngày 5-12-Mậu Dần (dl. 24-1-1939) hưởng thọ 75 

tuổi. Tháp của Ngài được xây ngay trước Từ Lâm Tự (nay là Thiền Lâm Tự) Gò Kén tỉnh 

Tây Ninh. 

2- Thượng Chưởng Pháp Nguyễn văn Tương (1897-1927):  

                                       

Ngài Nguyễn Văn Tương sanh năm Kỷ Mão (1879) tại làng Hữu Ðạo, quận Cai Lậy, tỉnh 

Mỹ Tho, con của ông Nguyễn Văn Tỵ và bà Cao Thị Huề. Nhờ có học thức, Ngài được 

cử làm Hương Bộ trong làng, nên người ta gọi Ngài là ông Bộ Tương.  

Ngài Nguyễn Văn Tương tu theo Ðạo Minh Sư, thọ giáo với Thái Lão Sư Trần Ðạo 

Quang. Ngài Tương theo Thái Lão Sư Trần Ðạo Quang về hành đạo nơi chùa Linh 

Quang Tự ở làng Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, Gia Ðịnh. Ngài tu đến bậc Lão Sư. 

Trong Phổ Cáo Chúng Sanh có ghi một đoạn như sau "Có hai Ðạo hữu: Tương, Kinh,  

trước khi nhập môn thì đã thọ nghĩa thầy trò cùng vị Lão thành Pháp danh là Ðạo Quang 

nơi chùa Minh Ðường” (Hạnh Thông Tây).  

Ngài Nguyễn Văn Tương được Ðức Chí Tôn thâu làm môn đệ trước Thái Lão Sư Trần 

Ðạo Quang. Do đó, Ngài Tương cùng với đệ tử của Ngài là Nguyễn Văn Kinh xin với 

Thái Lão Sư Trần Ðạo Quang lập đàn cơ tại Linh Quang Tự, Gò Vấp để Ðức Chí Tôn độ 

Thái Lão Sư, và được kết quả tốt đẹp.  

Ngày 21-8-Bính Dần, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế giáng cơ tại chùa chùa Linh 

Quang Tự dạy việc, luôn dịp có dạy rằng: “Tương, Kinh, hai con phải lạy Ðạo Quang 

trước mặt Thầy, rồi từ đây gọi là Anh mà thôi, còn Thầy duy có một Thầy”.  



Ngày 24-7-Bính Dần (dl. 31-8-1926), Ðức Chí Tôn ân phong cho Ngài Nguyễn Văn 

Tương là: Thuyết Pháp Ðạo Sư Chưởng Quản Oai Linh Ðạo Sĩ: Chưởng Pháp phái 

Thượng.  

Ngài Nguyễn Văn Tương có người vợ là Bà Võ Thị Tước (1880-1947) và con gái thứ hai 

là Nguyễn Thị Quyền (1900-1987) cũng đều nhập môn Đạo Cao Ðài. Trong kỳ phong 

Thánh Nữ phái lần đầu tiên vào ngày 14-1-Ðinh Mão (dl.15-2-1927) Ðức Chí Tôn ân 

phong Bà Võ Thị Tước phẩm Lễ Sanh và Cô Nguyễn Thị Quyền phẩm Giáo Hữu.  

Ngày 5-11-Bính Dần (dl. 11-12-1926), Ngài Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương thọ bịnh 

và đăng tiên, chỉ hưởng thọ được 48 tuổi.  

Các Chức sắc cao cấp của Ðạo Cao Ðài đến làm lễ tang cho Ngài rất long trọng. Lúc đó, 

mới khai Đạo được khoảng 20 ngày, còn tạm tại Chùa Gò Kén, nên thi hài được an táng 

nơi quê nhà là làng Hữu Ðạo quận Cai Lậy, Mỹ Tho.    

Qua Lễ Khai Minh, sau khi Ngài Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương quy thiên 

ngày 5-11 Bính Dần, qua ngày 12-12-Bính Dần, Đức Chí Tôn ân phong cho Ngài Trần 

Đạo Quang phẩm Quyền Chưởng Pháp phái Thượng. Đàn cơ ngày 19-12-Bính Dần (dl. 

22-01-1927), Đức Lý Thái Bạch có dạy: "Thượng Trung Nhựt, hiền hữu phải viết thư cho 

Đạo Quang Quyền Thượng Chưởng Pháp, nói rằng...."  (Hương Hiếu, Đạo Sử II). Một 

vài năm sau, khi Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Văn Thụ quy Thiên, Ngài Trần Đạo 

Quang được ân phong Chưởng Pháp phái Ngọc tại Tòa Thánh Tây Ninh. 

Thánh giáo của Ngài Thượng Chưởng Pháp Tương mừng vui cho Ðạo. (TNHT) 

Tây Ninh, 1 Février 1927 (01-01-Ðinh Mão) 

Thượng Chưởng Pháp Nguyễn văn Tương 

“Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội. 

Mừng... Mừng... Mừng... Vui... Vui... Vui... 

Ðại phước cho cả nhơn sanh, đại hạnh cho địa cầu số 68 nầy; em còn phải công quả phổ 

độ mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên, nhờ Ðại Từ Phụ cứu độ em; khuyên nhủ cùng 

chư huynh, khá coi Thiên vị mình là trọng, vì là của quí báu vô giá; còn sụt sè đường đạo, 

xin nhớ lấy danh em, cự chống cùng tà ma quỉ mị cám dỗ. 

Tương đây, công cán chẳng chi mà còn đặng địa vị nầy, huống lựa là mấy anh độ rỗi toàn 

cả Cửu Nhị Nguyên Nhơn, thì phẩm cựu sẽ đặng trổi thêm thế nào. Xét lấy đủ vui lòng 

mà hành đạo”. 



 
    Thái Chưởng Pháp            Thượng Chưởng Pháp             Q. Thượng Chưởng Pháp  

   Hòa Thượng Như Nhãn      Lão Sư Nguyễn Văn Tương   Đại Lão Sư Trần Đạo Quang 

                  (1864-1939)                            (1879-1926)                               (1870-1946) 

 
Ghi chú: Đạo Phục Thượng Chưởng Pháp có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.  

Bộ Đại Phục thì toàn hàng trắng nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao 

quanh một vòng Minh Khí, đầu đội Mảo Hiệp Chưởng màu trắng, y như kiểu mão Tiểu Phục của 

Giáo Tông. Tay cầm Phất Chủ chơn đi giày vô ưu cũng màu trắng trước mũi có chữ "Đạo". 

Bộ Tiểu Phục thì màu trắng, đầu không đội mão mà bịt khăn màu trắng chín lớp chữ Nhứt 

  

* Ngọc Chưởng Pháp có hai vị:  

3- Ngọc Chưởng Pháp Trần văn Thụ (1857-1927):  

                                                   

Ngài Trần văn Thụ sanh năm Đinh Tỵ (1857), tại làng Đức Hưng, tổng Dương Hòa Hạ, 

tỉnh Gia Định. Pháp danh Trần Đạo Minh tu theo phái Đạo Minh Sư chùa Vĩnh Nguyên 

Tự. Năm Đinh Mùi (1907), Ngài đến chùa Vĩnh Nguyên Tự tại làng Long An, quận Cần 

Giuộc, thọ giáo với Thái Lão Sư Lê Đạo Long, thế danh là Lê văn Tiễng (1843-1913) để 

học Đạo Minh Sư. Ngài được Sư phụ Lê Đạo Long thâu nhận và ban cho pháp danh là 

Trần Đạo Minh. Ngài là đệ tử lớn nhứt trong các đệ tử của Thái Lão Sư Lê Đạo Long nơi 

Vĩnh Nguyên Tự. 

Đến năm Bính Dần (1926), tức là sau khi Thái Lão Sư Lê Đạo Long liễu đạo 12 năm, 

Thái Lão Sư giáng cơ cho biết là Ngài đã đắc quả Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, và 

khuyên các đệ tử nay tùng giáo theo Đức Cao Đài Ngọc Đế.  

Các đệ tử vâng theo lời Ngài, và do đó, Vĩnh Nguyên Tự trở thành cơ quan của Đại Đạo 

Tam Kỳ Phổ Độ thuở đầu tiên, và sau nầy trở thành Thánh Thất của Đạo Cao Đài gọi là 

Thánh Thất Vĩnh Nguyên Tự. 



Ngài Trần Đạo Minh (Trần văn Thụ) lúc đó cũng đã tu lên đến bực Thái Lão Sư, và con 

trai Ngài Lê Đạo Long là Lê văn Lịch tu tới bực Thiên Ân, cùng các đệ tử khác tại Vĩnh 

Nguyên Tự, đều vâng theo lịnh của Ngài Lê Đạo Long, tùng giáo Đấng Chí Tôn Ngọc 

Hoàng Thượng Đế. Xin ghi ở đây có sự liên hệ gia đình: con gái của Ngài Trần văn Thụ, 

quí danh là Trần thị Khá, được gả cho Ngài Lê văn Lịch. 

Ngài Lê văn Lịch sau được Đức Chí Tôn phong là Đầu Sư phái Ngọc, Thánh danh là 

Ngọc Lịch Nguyệt, cùng một lượt với Ngài Đầu Sư phái Thượng là Thượng Trung Nhựt, 

trong một đàn cơ cũng tại Vĩnh Nguyên Tự, ngày 15-3-Bính Dần (dl. 26-4-1926). 

Trong đàn cơ tại Vĩnh Nguyên Tự đêm mùng 10-9-Bính Dần (dl. 16-10-1926), Ngài Trần 

văn Thụ được Đức Chí Tôn giáng cơ ân phong là : Nho Tông Chưởng Giáo Tuyên Đạo 

Thiền Sư Đại Đức Đại Hòa Đạo Sĩ: Chưởng Pháp phái Ngọc.  

Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Văn Thụ đăng Tiên vào ngày 14-5-Đinh Mão (dl. 13-6-

1927), hưởng thọ 71 tuổi. 

Năm 1996 (Bính Tý), Ban Cai Quản Thánh Thất Vĩnh Nguyên Tự đã lấy cốt của Ngài 

Ngọc Chưởng Pháp và đem cải táng ở phía sau Vĩnh Nguyên Tự. Di ảnh của Ngài Ngọc 

Chưởng Pháp được thờ nơi Hậu Điện Vĩnh Nguyên Tự, cùng với di ảnh Ngài Ngọc Đầu 

Sư Ngọc Lịch Nguyệt. Đức Ngọc Chưởng Pháp Trần văn Thụ thường giáng cơ nơi đàn 

cơ tại Vĩnh Nguyên Tự để dạy đạo và xưng danh hiệu là: Thiết Quang Chơn Nhơn. 

 
                                     Ngọc Chưởng Pháp                    Ngọc Chưởng Pháp 

                               Đại Lão Sư Trần Đạo Quang    Thái Lão Sư Trần Văn Thụ                                             

                                          (1870-1946)               (1857-1927)  

 



4- Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang (1870-1946): 

 
Ngài Trần Đạo Quang thế danh là Trần Thanh Nhàn, sinh năm Canh Ngọ (1870) tại Ban 

Dầy, quận Cai Lậy, tỉnh Định Tường. Ngài là con trai duy nhất (thứ năm) của cụ ông 

Trần Chí Hiếu và cụ bà Dương Mỹ Hậu. Ông bà làm nghề nông, tu theo phái Phổ Tế 

(Đạo Minh Sư). Năm 12 tuổi, Ngài Trần Thanh Nhàn phát tâm tu theo Đạo Minh Sư, đạo 

hiệu là Trần Vận Quang, học đạo với Thái Lão Sư Trần Đạo Cửu. Năm 1914, Ngài Trần 

Đạo Quang, tu lên phẩm Đại Lão Sư, năm ấy Ngài mới 45 tuổi. 

Được sự tín nhiệm của 12 vị Đại Lão, Đại Lão Sư Trần Đạo Quang nhận phẩm Thái Lão 

và về trụ trì Linh Quang Tự  (Gò Vấp) là Tổ Đình Tông Phổ Tế.  Tổ Sư Trần Đạo Khánh 

chuẩn bị truyền thọ Tổ mạng "An Nam Đệ Nhất Tổ" cho Thái Lão Sư Trần Đạo Quang, 

thì vào đầu năm Bính Dần (1926), vâng lịnh Đức Cao Đài, quý ngài:  Thượng Trung 

Nhựt, Cao Quỳnh Cư, Lê Bá Trang, Nguyễn Văn Kinh... đến đề nghị lập đàn tại Linh 

Quang Tự. 

Năm ấy (1926), Đức Cao Đài giáng đàn, dạy Thái Lão Sư quy hiệp về Tam Kỳ Phổ 

Độ. Sau khi bạch hỏi vài điều, Thái Lão Sư xin có thời gian sắp xếp đạo sự và tuân 

mạng. Đây thật là một ngạc nhiên lớn trong nội bộ Đạo Minh Sư. Nhờ vậy, về sau khá 

đông tín đồ Đạo Minh Sư từ Nam ra Trung theo gương Thái Lão Sư quy hiệp Cao Đài. 

Ngày Lễ Khai Minh Đại Đạo Rằm tháng 10 tại chùa Gò Kén (Tây Ninh), Đức Chí Tôn 

đặc trách Ngài Trần Đạo Quang phần Thâu (cùng với Ngài Thái Thơ Thanh và Hòa 

Thượng Như Nhãn).  

Qua Lễ Khai Minh, sau khi Ngài Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương quy thiên 

ngày 5-11 Bính Dần, qua ngày 12-12-Bính Dần, Đức Chí Tôn ân phong cho Ngài Trần 

Đạo Quang phẩm Quyền Chưởng Pháp phái Thượng. Đàn cơ ngày 19-12-Bính Dần (dl. 

22-01-1927), Đức Lý Thái Bạch có dạy: "Thượng Trung Nhựt, hiền hữu phải viết thư cho 

Đạo Quang Quyền Thượng Chưởng Pháp, nói rằng...."  (Hương Hiếu, Đạo Sử II). Một 

vài năm sau, khi Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Văn Thụ quy Thiên, Ngài Trần Đạo 

Quang được ân phong Chưởng Pháp phái Ngọc tại Tòa Thánh Tây Ninh. 

Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang hành đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh một thời 

gian. Đến cơ biến chuyển tại Tòa Thánh, Ngài về lại Linh Quang Tự. Về sau bỏ Đạo. 

Ngày 17-2-Bính Tuất (dl. 20-3-1946), Ngài Trần Ðạo Quang qui Thiên hưởng thọ 77 tuổi 

và được an táng tại chùa Linh Quang Tự ở Gò Vấp, Gia Ðịnh. Sau này, Linh Quang Tự 

và nghĩa trang phải giải tỏa do mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 15-8-Bính Thân 

(1956), Ngài được cải táng về nghĩa trang phía sau Thánh Tịnh Minh Kiến Đài (GòVấp). 



B. Bốn (4) Vị Đầu Sư Thời Khai Đạo Thánh dùng Danh Tinh Nhật Nguyệt 
 

Trong thời khai Đạo, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có 4 vị Đầu Sư được dùng Thánh danh 

Nguyệt Nhật Tinh: hai vị Thái Đầu Sư, một vị Thượng Đầu Sư và một vị Ngọc Đầu Sư. 

*Thái Đầu-Sư có hai vị: 

1- Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh (1883-1927):                                                                 

Thế danh Nguyễn Văn Giáp, sanh năm 1883. Pháp danh là Hòa Thượng Thiện Minh. 

Ngài Thiện Minh là học trò của Hòa Thượng Như Nhãn tức Thái Chưởng Pháp Nguyễn 

văn Tường. Ngày 13-10-Bính Dần (1926), được Đức Chí Tôn Thiên phong Đầu Sư phái 

Thái, Thánh danh là Thái Minh Tinh. Ngài không hành Đạo, nên ngày 12-12-Bính Dần 

(dl. 15-1-1927), Đức Lý Giáo-Tông ngưng quyền chức Thái Đầu Sư của Ngài Thiện 

Minh. Cũng trong ngày nầy (12-12-Bính Dần), Đức Chí Tôn phong Ngài Dương Văn 

Nương chức Đầu Sư phái Thái, Thánh danh Thái Nương Tinh.  

Ngài Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh qui vị năm 1927 (không rỏ ngày). 

2- Thái Đầu Sư Thái Nương Tinh (1870-1929):  

 

Thế danh là Dương Văn Nương. Ngài sanh năm Canh Ngọ (1870) ở Mỏ Cày, Bến Tre. 

Ngài là Tri Huyện Hàm tại Sa Đéc. Khi trưởng thành, Ngài được qua Thiền Đức, tỉnh 

Vĩnh Long học hành và lập nghiệp. Ngải thành hôn với bà Nguyễn Thị Quế (1877-1951) 

và có 3 người con: một trai hai gái. Con trai là Dương Văn Hòa làm Đốc Phủ Sứ tại Vĩnh 

Long, Sa Đéc. Năm 1918, Ngài kết thông gia với ông Phan Hà Thanh (con gái Dương 

Thị Quới lấy Bác Sĩ Phan Hà Chánh). 

Năm 1925, do mắc bệnh lao nên Ngài xin về hưu khi đang làm việc tại Tòa Bố Vĩnh 

Long. Ngài về Sa Đéc, mua đất cất biệt thự tại số 66 Quai de Cần Thơ (nay là đường 

Nguyễn Huệ, thị xã Sa Đéc). 

Năm 1926, Ngài cùng ông Phan Hà Nam nhập môn vào Đạo Cao Đài. 

Ngày 12-12-Bính Dần (dl. 15-1-1927), Ngài được Đức Chí Tôn Thiên phong phẩm Thái 

Đầu Sư, Thánh danh Thái Nương Tinh. Đức Lý Giáo Tông chỉ định Ngài Nương thay 

Ngài Đầu Sư Thái Minh Tinh.  

Ngày nầy (12-12-Bính Dần), Đức Lý Giáo Tông ngưng quyền chức Thái Đầu Sư của 

Ngài Thiện Minh tức Thái Minh Tinh và Đức Chí Tôn ân phong Ngài Dương Văn Nương 

chức Thái Đầu-Sư.  



Sau khi hoàn thành việc trình dâng Tân Luật của Đạo Cao Đài do Đức Lý Giáo Tông 

hướng dẫn, Ngài Đầu Sư Thái Nương Tinh về Tòa Thánh Tây Ninh hành Đạo một thời 

gian nhưng do sức khỏe yếu, Ngài về Sa Đéc an dưỡng.  

Ngài Thái Đầu Sư Thái Nương Tinh qui vị ngày 25-10-Kỷ Tỵ (dl. 25-11-1929) tại Sa 

Đéc, hưởng thọ 60 tuổi. Mộ của Ngài hiện ở phần đất dành làm nghĩa trang gia đình của 

hai họ Dương và Phạm, tại đường Đinh Tiên Hoàng (Tạ Thu Thâu cũ), thị xã Sa Đéc.  

Dưới đây là Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn liên quan đến quí Ngài: Đầu Sư Thái Minh 

Tinh, Đầu Sư Thái Nương Tinh và Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh. (Trích trong Đạo Sử 

quyển II của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu). 

Ngày 12-12-Bính Dần (dl. 15-1-1927) 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI 

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG 

Các con: Nhị Chưởng Pháp, Nhị Đầu Sư tọa vị. 

Đạo Quang ! Con phải quyền Chưởng Pháp. 

Nương! Thầy dặn con, con chẳng hề nghe đến. Thầy muốn bỏ, song vì cựu vị nên chẳng 

đành. Từ đây phải lo Đạo nghe. Thầy phong cho con chức Thái Đầu Sư. Phải hành Đạo 

mà hiệp sức phổ độ phái Thái. Thái Minh Tinh bị Thái Bạch cách chức... 

Ngày 14-12-Bính Dần (dl. 17-1-1927). 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI 

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG 

 

Thơ! con đừng lo lắng về chơn thần con lắm vậy nghe! Nhiều phen Thầy nghe con vái, 

nhưng mà ngày chưa đến, nên Thầy chưa nói, ngày nay Thầy tỏ thiệt cho con hiểu. Con 

là một chơn linh cùng Quan Âm Bồ Tát, con đã hiểu rồi, vậy từ đây phải biết mình trân 

trọng mà trau giồi tánh hạnh nghe.  

Thầy chẳng nói căn cội của Nương, e con giận. Vậy Thầy nói luôn để cho anh em nhìn 

nhau, thương yêu nhau. Nó là Văn Thù Bồ Tát tái thế, nghe à! Nó lập ngôi vị cho con, nó 

đi một đường với con mà hành Đạo cho tới ngày hai con đắc quả đặng trở về cùng Thầy.” 

 

3- Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt (1876-1934): 

                                                     

Thế danh Lê văn Trung. Ngài Lê Văn Trung sanh năm Bính Tý (1876) tại làng Phước 

Lâm tổng Phước Điền Trung (Chợ Lớn).Thuở Ngài được 3 tuổi thì thân phụ là ông Lê 



Văn Thanh (1845-1878) đau bịnh từ trần, thân mẫu là bà Văn Thị Xuân (1849-1912) lúc 

đó mới 30 tuổi, cư tang thờ chồng, thủ phận ở vậy nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Ngài 

Lê Văn Trung lớn lên, tánh tình hòa nhã nhưng rất cương quyết, phụng sự mẫu thân rất 

có hiếu, cư xử tốt đẹp với bà con anh em, Ngài rất ái mộ Nho học. Ngài thi vào học tại 

trường Lycée Chasseloup Laubat, SàiGòn và tốt nghiệp trường nầy vào năm 1894, lúc đó 

Ngài được 19 tuổi (tuổi tây là 18 tuổi). 

Cũng trong năm nầy, ngày 14-7-1894, Ngài Lê Văn Trung được thâu nhận vào làm Thơ 

Ký tại Dinh Thống Đốc Nam Kỳ. Ngài làm đến năm 1906, tổng cộng được 12 năm. Sau 

đó, Ngài xin thôi việc và được chấp thuận ngày 6-3-1906. Ngài Lê Văn Trung ra ứng cử 

và được dân chúng bầu vào Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ (Conseil Colonial de 

Cochinchine) đại diện cho các tỉnh: Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Gò Công, Tây Ninh, 

được liên tiếp 2 khóa, tổng cộng 8 năm. 

Năm 1911, Ngài Lê Văn Trung đề nghị một việc rất mới mẻ tại Sài Gòn, nơi đang chịu 

sự thống trị nặng nề của Pháp, là việc xây dựng một Nữ Học Đường để giáo dục con gái, 

thực hiện Nam Nữ bình quyền. Chánh phủ Pháp ngoài mặt không dám phản đối, nhưng 

không ủng hộ việc mở mang dân trí nầy. Ngài Lê Văn Trung vận động với bà Tổng Đốc 

Đỗ Hữu Phương và một số trí thức ủng hộ, quyên góp tiền bạc, xây dựng được một ngôi 

trường Nữ đầu tiên tại Sài Gòn, gọi là Collège des Jeunes filles (có tên là Trướng Áo 

Tím) về sau đặt tên là Trường Nữ Trung Học Gia Long. Hiện nay, trường nầy vẫn còn 

tấm bia kỷ niệm ghi tên hai vị sáng lập là bà Tổng Đốc Đỗ Hữu Phương và Hội Đồng 

Quản Hạt Lê Văn Trung. 

Ngày 18-5-1912, Ngài Lê Văn Trung được Chánh phủ Pháp thưởng cho Bắc Đẩu Bội 

Tinh Đệ Ngũ Đẳng (Chevalier de la Légion d'Honneur). 

Ngày 10-12-1914, Ngài Lê Văn Trung được Pháp cử lên làm Nghị Viên Hội Đồng Soái 

Phủ Đông Dương (Conseil du Gouvernement de l'Indochine), thường gọi là Hội Đồng 

Thượng Nghị Viện Đông Dương. Nhà cầm quyền Pháp mở hội Thượng Nghị Viện tại 

Bắc Kỳ, Ngài đi với Nguyên Soái Gourbeil ra bàn việc nước. Quan Thống Soái Bắc Kỳ, 

Trung Kỳ, với quan Đại Thần An Nam là ông Hoàng Cao Khải, ông Trương Như Cường, 

đều ngợi khen Ngài là người có khoa ngôn ngữ và rất lễ nghĩa. 

Phu nhân của Ngài Lê Văn Trung là bà Đãi thị Huệ, cũng người tỉnh Chợ Lớn, hiền đức, 

trọng nghĩa, giúp thêm tiếng tốt cho Ngài. Sau nầy, bà Đãi Thị Huệ nhập môn vào Đạo 

Cao Đài, được Đức Chí Tôn Thiên phong phẩm Nữ Giáo Sư, Thánh danh Hương Huệ, 

trong kỳ Phong Thánh Nữ phái kỳ I ngày 14-1-Đinh Mão, dl. 15-2-1927, tại Chùa Gò 

Kén, Tây Ninh.  



Ngày 11-3-Bính Dần (dl. 22-4-1926) Đức Chí Tôn Thiên phong Ngài Lê văn Trung làm 

Đầu Sư phái Thượng, Thánh danh Thượng Trung Nhựt.  

Vào ngày 3-10-Canh Ngọ (dl. 22-11-1930) một đàn cơ do Đức Hộ Pháp cầu cơ tại Hiệp 

Thiên Đài Toà Thánh, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ ban phẩm Quyền Giáo Tông Đại Đạo 

Tam Kỳ Phổ Độ cho ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt. Quyền Giáo Tông hữu hình do 

Đạo Nghị Định thứ 2, còn vô vi thì Đức Lý Giáo Tông đảm trách. Kể từ ngày đó, Hội 

Thánh gọi Ngài là Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung. Như vậy, bấy giờ trong Đạo 

Cao Đài, quyền hành của Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp có hai phần: phần hữu hình và 

phần vô vi. 

 
Đức Quyền Giáo Tông 

Lê Văn Trung 

(1876-1934) 

 

Nguyên văn Đạo Nghị Định thứ nhì: 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Đệ Ngũ Niên) 

 

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo Tông và Hộ Pháp,                             



Nghĩ vì chư Chức sắc Thiên phong có quyền đặc biệt ngoài luật đã định, còn quyền hành 

Hội Thánh nữa. 

 

Nghĩ vì thiếu luật Hội Thánh nên quyền hành chánh chẳng đặng vẹn toàn, 

 

NGHỊ ĐỊNH 

 

Điều thứ nhứt: Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư thay mặt cho Lão mà thi hành các 

phận sự Giáo Tông về phần xác, còn phần thiêng liêng có Lão. 

 
Điều thứ nhì: Chức sắc Cửu Trùng Đài, duy bậc Chánh Phối Sư phải tùng quyền mà 

hành chánh về phần Chánh trị của Đạo, song đặng thế mặt cho Đầu Sư, đương buổi 

Người cầm quyền Giáo Tông của Lão. 

 
Điều thứ ba: Mọi việc chi thuộc về quyền Chánh trị đều giao cho Chánh Phối Sư. 

 

Điều thứ tư: Chánh Phối Sư đặng trọn quyền thông công cùng Chánh phủ và nhơn sanh, 

nhưng buộc phải có Hội viên Nhơn sanh và Hội Thánh chăm nom cơ hành động. 

 

Điều thứ năm: Nghị Định nầy sẽ ban hành vào ngày 15-10-Canh Ngọ. 

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 03-10-Canh Ngọ. 

 

                                            GIÁO TÔNG              HỘ PHÁP 

                                            Lý Thái Bạch          Phạm công Tắc 

 

 

Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung qui Tiên tại Giáo Tông Đường ngày 13-10-Giáp 

Tuất (dl. 19-11-1934), hưởng thọ 59 tuổi.  

Hội Thánh thông báo cho toàn đạo để tang: chức sắc Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài 

từ phẩm Giáo Hữu hay tương đương đổ lên, để tang một năm, còn Lễ Sanh và tín đồ thì 

tùy ý.  

Thi hài của Đức Quyền Giáo Tông được liệm vào Liên đài, mỗi khi di chuyển thì đặt lên 

lưng Long mã, gọi là Liên Đài Kỵ Long Mã. Tang lễ được cử hành rất long trọng. Bửu 

tháp của Đức Ngài được xây ngay phía sau Bát-Quái Đài của Đền Thánh Tòa Thánh Tây 

Ninh. 

Nếu kể từ ngày Khai Đạo tại Thánh Thất Từ Lâm Tự Gò Kén 14-10-Bính Dần (dl. 19-11-

1926) cho đến ngày qui vị 13-10-Giáp Tuất (dl.  19-11-1934) thì đúng 8 năm tròn.  



Nếu tính từ ngày Đức Chí Tôn thâu nhận Ngài làm Môn đệ 23-11-Ất Sửu (dl. 7-1-1926), 

thì Đức Ngài hành đạo được 9 năm. 

 

 
                             Thái Đầu Sư                    Thượng Đẩu Sư                   Ngọc Đầu Sư                        

                    Thái Nương Tinh             Thượng Trung Nhật            Ngọc Lịch Nguyệt               

                        (1870-1929)                       (1876-1934)                       (1890-1947) 

 

4- Ngọc Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt (1890-1947):                                                            

Thế danh Lê văn Lịch, sanh ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Dần (dl. 14-10-1890) tại 

làng Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. Đạo hiệu là Thạch Ẩn Tử tu theo Đạo 

Minh Sư. Thân sinh của Ngài là Cụ Lê Văn Tiểng, tu theo Đạo Minh Sư đến bực Thái 

Lão Sư, danh hiệu Lê Đạo Long, là người sáng lập ngôi chùa Vĩnh Nguyên Tự ở Cần 

Giuộc. Cụ Tiểng tu đắc đạo, sau khi qui liễu, đắc quả Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Cụ 

có lời di chúc: “Lập Vĩnh Nguyên Tự để sau nầy có Thập Nhị Khai Thiên đến mở Đại 

Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.”  

Đầu năm Bính Dần 1926, quí Ngài Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc được lịnh Cơ Bút 

dạy xuống Vĩnh Nguyên Tự lập đàn cầu cơ, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn (Cụ Lê 

Văn Tiểng, đạo hiệu Lê Đạo Long, thân sinh của Ngài Lịch) giáng cơ dạy Ngài Lịch, lúc 

bấy giờ đã tu tới bực Dẫn Ân (Minh Đường), phải hiệp với quí Ngài Cư, Tắc để mở Đạo 

Cao Đài. 

Ngày 13-10-Bính Dần (1926), Ngài Lê Văn Lịch được Thiên phong Đầu Sư phái Ngọc, 

Thánh danh là Ngọc Lịch Nguyệt.  



Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt là Thánh danh của Ngài Lê Văn Lịch, khi Đức Chí Tôn phong 

Ngài làm Đầu Sư phái Ngọc. Ngài Ngọc Lịch Nguyệt, cùng một lượt với Ngài Ðầu Sư 

Thượng Trung Nhựt, trong cuộc Thiên phong đầu tiên tại nhà Ngài Lê Văn Trung ở Chợ 

Lớn, vào đêm 12-3-Bính Dần (dl. 23-4-1926).  

Năm 1943, trong công cuộc nhà cầm quyền Pháp khủng bố Đạo Cao Đài, Ngài bị bắt đày 

đi Côn Đảo, đến năm 1945 Ngài mới được trả tự do trở về. Sau đó tách ra khỏi Tòa 

Thánh Tây Ninh và lập Chi phái riêng. Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt bị sát hại trong 

cuộc chiến chống Pháp xâm lược của phong trào Việt Minh.  

Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt qui thiên tại Chợ Lớn ngày 2-9-Đinh Hợi (dl.15-10-

1947) thọ 58 tuổi. Mộ của Ngài đặt tại phần đất phía sau Vĩnh Nguyên Tự, gần mộ của 

thân phụ Ngài là Cụ Lê Văn Tiểng. 

Xin ghi thêm, thân mẫu của Ngài Lê Văn Lịch là Cụ Bà Trần Thị Đắc. Ở đây có sự liên 

hệ gia đình với Ngài Trần Văn Thụ (Ngọc Chưởng Pháp). Ngài Trần văn Thụ có người 

con gái quí danh là Trần Thị Khá, được gả cho Ngài Lê Văn Lịch (Ngọc Đầu Sư). Ông 

Bà Lê Văn Lịch hạ sanh một người con gái là cô Lê Ngọc Trang, Đạo hiệu Bạch Tuyết.  

C. Các Vị Đầu Sư Trong Tịch Đạo Thanh Hương Thời Khai Đạo (1930-1975) 

 

1. Đầu Sư Nam Phái có Bốn (4) vị dùng Thánh danh “THANH” 
Trong giai đoạn 1930-1975, Đức Lý Giáo Tông Thiên Phong 3 vị Đầu Sư. Ba vị Đầu Sư 

nầy dùng Thánh danh như Chánh Phối Sư là chử Thanh thay vì dùng Thánh danh Nhật 

Nguyệt Tinh như các Đầu Sư và Chưởng Pháp do Đức Chí Tôn ban phẩm lúc khai đạo. 

Có 4 vị Đầu Sư dùng Thánh danh chử Thanh trong Cửu Trùng Đài Nam phái. 

1. Thái Đầu Sư Thái Thơ Thanh (1873-1950):                                                              

Thế danh là Nguyễn Ngọc Thơ, tên thật là Nguyễn Văn Tơ, sanh năm 1873 tại quận Bãi 

Xàu tỉnh Sóc Trăng, sau lên Sài gòn lập nghiệp ở Tân Định. Thân sinh là Ông Nguyễn 

hưng Học, cháu ruột của Trung Quân Nguyễn văn Thiền, vốn dòng trâm anh thế phiệt, 

trung hưng công thần. 

Thuở thiếu thời, Ngài theo Nho học, sau theo Tây học, rất ái mộ Phật giáo, phụng thờ cha 

mẹ rất hiếu hạnh. Ngài có làm Thơ Ký tại phòng Phiên dịch được ít lâu, sau nghỉ ở nhà, 

noi theo nghiệp làm thầy hốt thuốc Bắc của ông thân, rồi ra làm thầy hốt thuốc, lại cũng 

có phụ dịch nhựt trình cho Nhựt báo tỉnh. Sau đó, Ngài bước qua đường buôn bán, mở 

mang trước nhỏ, sau to, trở nên giàu có, mua được một sở Đại Thương Cuộc tại Sàigòn. 



Nhà cầm quyền Pháp lúc bấy giờ cử Ngài làm Hội Đồng Thẩm Án tại Tam Tòa Sài gòn, 

tất cả trước sau được thưởng 7 Huân chương với 2 tấm Kim Khánh, Kim Tiền.  

Chánh thất của Ngài là Bà Bùi thị Đông, một phụ nữ khôn khéo bề tề gia nội trợ, thuận 

tùng theo chồng, tạo lập nhà cửa, phố xá tại Tân Định, sự nghiệp càng ngày càng thạnh 

lợi, bề thế lớn lao. 

Con gái của Ngài Nguyễn Ngọc Thơ là Nguyễn thị Hương, có chồng là Trương văn 

Tuấn, chủ nhà in Đức Lưu Phương ở Tân Định, sanh người con trai là Bác sĩ Trương văn 

Quýnh. Bà Nguyễn thị Hương cũng theo cha nhập môn vào Đạo Cao Đài, đắc phong 

phẩm Giáo Hữu ngày 14-Giêng-Đinh Mão (dl. 15-2-1927) đàn cơ Phong Thánh Nữ phái 

kỳ I ngày 14-1-Đinh Mão (dl. 15-2-1927) tại Chùa Gò Kén, Tây Ninh.  

Đầu năm Bính Dần (1926), Ông Phạm Tấn Đãi (sau Thiên phong Khai Đạo, một trong 

Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài), nhà ở Rạch Kiến, tỉnh Long An, thường chấp bút 

để học đạo. Ngày nọ, Ông chấp bút thì được lịnh Đức Chí Tôn dạy : "Con hiệp cùng 

Trung (sau là Quyền Giáo Tông) để đi độ Thơ (Nguyễn Ngọc Thơ)". 

Lúc Đạo vừa được phát triển khả quan, nhà cầm quyền Pháp thời đó dùng áp lực buộc 

Hòa Thượng Như Nhãn tức Thái Chưởng Pháp Nguyễn văn Tường đòi chùa lại, chính 

Ngài Thơ cùng Đức Cao Thượng Phẩm chạy đi tìm đất theo Thánh Giáo chỉ dẩn của Đức 

Lý Giáo Tông và cũng hai vợ chồng Ngài Thơ xuất Tiền ra mua. 

Khoảnh đất 100 mẩu để xây cất Đền Thánh cùng các cơ sở nội ô ngày nay, luôn cả vùng 

đất cực lạc hơn 80 mẩu hiện bổn Đạo đang ở và có phần làm nghĩa địa an táng Chức 

Sắc, bổn Đạo, sĩ quan, và binh sĩ Quân Đội Cao Đài đều do tiền của ông và bà Đầu Sư 

Thái Thơ Thanh đài thọ. Sau nầy con gái của Ngài, Nữ Giáo Hữu Hương Hương đã hiến 

luôn phần đất Cực Lạc cho Hội Thánh. 

Ngày 2-7-Bính Dần (dl. 9-8-1926), Ngài Thơ Đức Chí Tôn Thiên phong Phối Sư phái 

Thái, cầm quyền Thái Chánh Phối Sư.  

Ngày 17-2-Quí Dậu (dl. 12-3-1933), Ngài Thái Thơ Thanh được thăng lên Quyền Thái 

Đầu Sư, Thánh danh là Thái Thơ Thanh.  

Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh qui vị ngày 21-7-Canh Dần (dl. 3-9-1950) hưởng thọ 77 

tuổi. 

Ngài Nguyễn Ngọc Thơ đã chấp nối thành vợ chồng với Bà Lâm Ngọc Thanh. Hai vị nầy 

đều được Đức Chí Tôn độ theo Đạo và về sau Bà Lâm Ngọc Thanh được Thiên phong 

Nữ Đầu Sư, Thánh danh là Lâm Hương Thanh.  



 
                                          Nữ Đầu Sư Lâm                       Thái Đầu Sư  

                                        Lâm Hương Thanh                  Thái Thơ Thanh 

                                              (1874-1937)                          (1873-1950) 

 

2. Thái Đầu Sư Thái Bộ Thanh (1892-1976): 

                                                             

Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh có thế danh Nguyễn Lể Bộ. Ngài sanh năm Nhâm Thìn 

(1892) từng là Chủ Điền và là Hương Cả làng sở tại Quận Thủ Thừa, Tỉnh Tân An (nay 

là Long An). Ngài lập gia thất với bà Thái Thị Hảnh, tuổi giáp ngọ (1894), Bà là Chánh 

Trị Sự Đầu Hương Đạo nữ phái Bình Hòa, mãn phần ngày 13-12 Ất Dậu (1945), được 

Đức Hộ Pháp truy phong Lễ Sanh năm 1946. Ông và Bà sanh được 7 người con. Cả gia 

tộc đều có học thức và chiếm địa vị khá quan trong xã hội cũng như trong nền Đại Đạo. 

Nhập môn vào Đạo Cao Đài tại chùa Gò Kén Tây Ninh ngày 12 tháng giêng năm Đinh 

Mão (1927). Được Chí Tôn phong phẩm Giáo Hữu Phái Thái ngày 18-6-Đinh Mão.  

Trọn kiếp sanh lo cho công quả bồi đức Ngài lần lượt được thăng phẩm Giáo Sư, Phối 

Sư, Quyền Thái Chánh Phối Sư, Thái Chánh Phối Sư Chánh Vị và phẩm tột cùng là Đầu 

Sư Phái Thái, Thánh danh Thái Bộ Thanh.  

Trong đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh do Ngài Hiến Đạo và Khai Đạo phò loan ngày 

mùng 10 tháng chạp Nhâm Tý (dl. 4-1-1973) hồi 20 giờ 50, Đức Lý Nhứt Trấn Oai 

Nghiêm giáng dạy: 

“ …..Lão rất vui mừng được hội diện với chư vị hôm nay, Chư Thánh muốn hỏi gì? 

Ngài Hiến Đạo bạch: Danh sách Chức Sắc cầu thăng đợt 2 Tân Hợi (1971) có sự công 

nhận của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định: 



Danh sách 2 vị Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh và Ngọc Nhượn Thanh có khả năng và 

thâm niên, Hội Thánh thượng trình lên thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phân định. 

Thăng thưởng Thái Bộ Thanh lên phẩm Đầu Sư, nhưng phải giữ Thánh Danh Thái Bộ 

Thanh; Ngọc Nhượn Thanh lên phẩm Đầu Sư nhưng cũng giữ Thánh Danh cũ và kiêm 

nhiệm chức Chánh Phối Sư Phái Ngọc cho đến khi có người thay thế….” 

Ngài tiếp nối công trình từ thử cho đến giờ phút chót về chầu Đức Chí Tôn, tính đến 26-

5-1976, Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh hành sự Đầu Sư được 3 năm 4 tháng. 

Từ năm 1927 đi lần từ Giáo Hữu đến Đầu Sư, Ngài phải đương đầu với biết bao nhiêu trở 

lực, trải qua lắm nổi thăng trầm. Có lẻ Ngài toại chí với một kiếp sanh ngộ Đạo. 

Ngài được Thiên phong Đầu Sư phái Thái Thái Bộ Thanh chiếu theo Thánh Giáo tại 

Cung Đạo Đền Thánh đêm mùng 10 tháng chạp Nhâm Tý (dl. 4-1-1973). Trước là Thái 

Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh.  

Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh Qui vị ngày 27-9-Bính Thìn (1976) tại Dưỡng Đường Hành 

Chánh Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, hưởng thọ được 84 tuổi. 

Trọn kiếp sanh lo cho công quả bồi đức lần lượt được thăng phẩm Giáo Sư, Phối Sư, 

Quyền Thái Chánh Phối Sư, Thái Chánh Phối Sư Chánh Vị và phẩm tột cùng là được 

Thiên phong Đầu Sư Phái Thái tại Cung Đạo Đền Thánh Tây Ninh. 

 

 



3. Thượng Đầu Sư Thượng Sáng Thanh (1890-1988):                                                 

Thế danh Trần Ngọc Sáng. Ngài sanh năm 1888 tại làng Đông Hòa, tổng Thuận Bình, 

tỉnh Mỹ Tho. Nhập môn ngày 16 tháng 11 năm Bính Dần (1926) tại chùa Gò Kén,Tây 

Ninh. Sau ngày nhập môn tùng giáo, Ngài giữ trọn phận sự tín đồ Đại Đạo, xứng đáng là 

môn đệ yêu dấu của Đấng Chí Tôn.  

Ngày 21-5-Đinh Mão (1927), trong một đàn cơ tại Thánh Thất Hữu Đạo (Mỹ Tho), có 

Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt chứng đàn, Ngài thọ phong phẩm Giáo Hữu 

phái Thượng, do Đức Chí Tôn giáng cơ phong Thánh. 

Từ ngày đắc phong vào hàng Thánh Thể, Ngài xả thân hành đạo, tận tụy với nhiệm vụ 

thiêng liêng của Hội Thánh giao phó trong sứ mạng Thể Thiên hành hóa. 

Về mặt Đạo, Ngài đi từ bậc Đạo Hữu đến phẩm Đầu Sư, tức tiến từ Nhơn sanh cho đến 

Tiên vị nhờ công nghiệp phi thường, dám phế kiếp sanh phục vụ cho Đạo cả. Ngài đã nêu 

một gương trong sáng để nhơn sanh trông vào mà lần dò theo đường Thánh Đức.  

Năm Kỷ Sửu (1949), Ngài đảm nhiệm Quyền Thượng Chánh Phối Sư. Năm Tân Mão 

(1951), kiêm nhiệm Quyền Thái Chánh Phối Sư. Năm Ất Mùi (1955), Ngài được Thiên 

Phong phẩm Thượng Chánh Phối Sư chánh vị.  

Năm Quí Mão (1963) Ngài được Thiên phong phẩm Quyền Đầu Sư phái Thượng, 

Thánh danh Thượng Sáng Thanh.  

Năm Giáp Thìn (1964), thăng phẩm Đầu Sư Chánh vị, nhưng phải tạm hành quyền 

Thượng Chánh Phối Sư chờ khi có Thượng Chánh Phối Sư. 

Năm Bính Ngọ (1966), Ngài chỉ hành quyền Đầu Sư chánh vị sau khi có Thánh giáo của 

Đức Lý Đại Tiên, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  

giáng cơ phong thưởng vị Phối Sư Thượng Tửng Thanh, lãnh nhiệm vụ Quyền Thượng 

Chánh Phối Sư.  

Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh qui vị đêm mùng 8 rạng mùng 9 tháng Giêng năm 

Canh Thân (1980), tại Nam Đầu Sư Đường, hưởng thọ được 93 tuổi. 

4. Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh (1906-1985): 

                                                                 

Thế danh Bùi Đắc Nhượn. Sanh trưởng trong gia đình Nho Phong, Ông Bùi Đắc Nhượn 

sanh năm Bính Ngọ (1906) tại làng An Hòa, Tổng Ninh Hạ, quận Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, con thứ của cụ Bùi Đắc Vị và cụ Bà Nguyễn Thị Bích. Cụ Ông là một Nho học 

uyên thâm, lúc sinh thời mở trường dạy chữ Nho, lại cũng là danh y trong nghề thuốc 



Bắc. Các cụ thân sinh của cụ Ông cũng như cụ Bà đều là những bực chân tu, đồng được 

thọ phong chức Lão Sư, một phẩm Chức Sắc tối cao của Đạo Minh Sư, vì nghĩa bạn thâm 

giao và nâng tình đồng Đạo nên hai cụ Lão Sư mới kết nghĩa thông gia. Do đó cụ Ông và 

cụ Bà cũng qui y theo cha mẹ, thuộc gia đình Phật Giáo Minh Sư. Cụ Ông và cụ Bà 

chung sống với nhau hạ sanh được 10 người con: 9 trai và một gái. 

Năm 1925 Ngài Nhượn thì đổ văn bằng Sơ Học và đậu học bổng vào trường bổn quốc 

“Chasseloup Laubat” Saigon. Nha học chánh gởi học bổng nội trú nơi trường trung học 

Cần Thơ trong lúc còn thọ 3 cái tang của Bà Ngoại và cha mẹ. Với thiên tư sẵn có và chí 

công theo dõi sách đèn nên năm 1930 thì đổ văn bằng Thành Chung (Diplome d’Etudes 

Supériense Franco-Insigènes: DEPSI) kế thi tuyển đậu vào trường Đại Học Công Chánh 

Hà Nội. Nhưng chưa kịp đi Hà Nội nhập học thì gặp kinh tế khủng hoảng, chánh phủ 

đóng cửa hết các trường đại học trong nước, nên việc nhập học bị đình chỉ. 

Ông Bà Nhượn sanh đặng 10 con: 6 trai, 4 gái. Vì chạy loạn lúc cách mạng 1945 nên bỏ 

hết 3 trai, 3 gái và hiện còn 3 trai 1 gái. 

Khi Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại chùa Gò Kén Tây Ninh, tòan thể anh 

em trong gia quyến đều nhập môn làm đệ tử Thầy và tự nguyện phế đời hành Đạo. Ngài 

nhập môn ngày rằm tháng giêng năm Đinh Mão (1927).  

Năm 1944, đắc cử Chánh Trị Sự Phổ Tế, Tộc Đạo Thủ Thừa, Châu Đạo Tân An.  

Do quyền Vạn Linh năm Bính Tuất, Đức Hộ Pháp chấp bút tại Hộ Pháp Đường, Đức Lý 

Giáo Tông chấm phái vào hàng Lễ Sanh Phái Ngọc do Thánh Lịnh số 177 đề ngày 7-4 

Mậu Tý (dl. 15-5-1948). 

Thánh Giáo đêm 15-4 Gíap Thìn (dl. 26-5-1964) tại Cung Đạo, Đức Lý Đại Tiên phong 

Phối Sư và lãnh quyền Ngọc Chánh Phối Sư. 

Văn thư số 59/TTĐS đề ngày 13-12 Gíap Thìn (dl. 15-1-1965) bổ Quyền Thái Chánh 

Phối Sư hành sự gần một năm. 

Lời phê của Ngài Bảo Thế Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài số 198/QCQ đề ngày 3-

2 Ất Tý (dl. 5-3-1965) cho Ngọc Chánh Phối Sư Kiêm Nhiệm Thượng Chánh Phối Sư 

trong lúc ông nầy nghỉ dưỡng bịnh. 

Thánh Giáo Đức Lý tại Cung Đạo ngày 11-12 Bính Ngọ (dl. 21-1-1967) Phong Chánh Vị 

Ngọc Chánh Phối Sư. 

Ngài được Thiên phong Đầu Sư phái Ngọc, Thánh danh Ngọc Nhượn Thanh, đêm 

mùng 1 tháng Chạp Nhâm Tý (dl. 4-1-1973) kiêm nhiệm Ngọc Chánh Phối Sư. Ngài 



Hiến Pháp Q. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài ra Thánh Lịnh số 25/TL ngày 8-12 Nhâm Tý 

(dl. 11-1-1973) ban quyền cho Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Nhượn Thanh lên phẩm Đầu 

Sư và Kiêm Nhiệm Chánh Phối Sư Phái Ngọc cho đến khi có người thay thế.  

Khi Phối Sư Ngọc Triệu Thanh lãnh phẩm Ngọc Chánh Phối Sư thì quyền Đầu Sư của 

Ngọc Nhượn Thanh mới trọn vẹn do Thánh Lịnh số 28/ĐS/Thiêng Liêng đề ngày 13-6 

Giáp Dần (dl. 31-7-1974).  

Ngài Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh đã qui Tiên đêm 12-9 Ất Sửu (dl. 25-10-1985), hưởng 

thọ 79 tuổi.   

 

VII. Quyền Thống Nhứt của ba vị Đầu Sư 3 Phái Thái Thượng Ngọc Họp Lại  

Trong thời khởi khai Đại Đạo, Đức Chí Tôn thâu Thập Nhị Thời Quân rổi mở Đạo. Các 

vị chức sắc Cửu Trùng Đài Nam phái bậc Tiên Vị, chánh vị (hửu hình và vô vi), được đặc 

ân là được dùng Thánh danh với chữ: Nhựt, Nguyệt, Tinh là Tam Bửu Tinh Khí Thần 

(hay Thiên Địa Nhân) của Trời mà Đức Chí Tôn đã đem đặt vào cơ quan Cửu Trùng Đài 

của nền Đại Đạo. Do đó các vị Q. Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư lúc mới khai Đạo 

được Đức Chí Tôn cho mang Thánh danh Nhựt, Nguyệt, Tinh. Các bậc Tiên Vị sau nầy 

được Đức Lý Giáo Tông thiên phong mang Thánh danh với chử Thanh như đã định trong 

Tịch Đạo Thanh Hương Nam phái.  

Lúc khai Đạo, các vị Đầu Sư Thiên phong dùng Thánh danh Nhật Nguyệt Tinh như Đầu 

Sư Thái Nương Tinh, Thượng Trung Nhật và Ngọc Lịch Nguyệt. Khi các vị Đầu Sư nầy 

qui tiên, Đức Lý Giáo Tông thiên phong phẩm Đầu Sư cho các vị thay thế, các vị nầy chỉ 

được dùng Thánh danh chữ “Thanh” trong Tịch Đạo Thanh Hương Nam phái, như Đầu 

Sư Thái Thơ Thanh, Thái Bộ Thanh, Thượng Sáng Thanh và Ngọc Nhượn Thanh.  

Hiệp Thiên Đài, các vị Thập Nhị Thời Quân cầm quyền cả vô vi lẩn hửu hình. Nếu có vị  

Thời Quân nào qui tiên và nếu cần thay, thì vị Thời Quân mới nầy chỉ có quyền ở hửu 

hình mà thôi. Như trường Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương, Ngài giáng cơ giao quyền 

Bảo Đạo ở hửu hình cho ngài Hồ Tấn Khoa nhưng phải được Hộ Pháp chấp thuận. Sau 

khi Hộ Pháp ban quyết định, Ngài Khoa mang Thánh danh Quyền Bảo Đạo (quyền hạn 

Bảo Đạo ở hửu hình thôi, còn quyền Bảo Đạo ở Vô Vi thì do Ngài Ca Minh Chương).  

Thánh giáo của Đức Lý Thái Bạch, Nhất Trấn Oai Nghiêm Kiêm Giáo Tông Đại Đạo 

Tam Kỳ Phổ Độ, cắt nghĩa phẩm vị Chức Sắc bậc Tiên Vị Chường Pháp Đầu Sư, nếu có 

nhượng cho ai thì chỉ được ngồi nơi địa vị của mình, chớ chẳng hề có hai vị một lượt bao 

giờ. 



Thanh giáo của Đức Lý Giáo Tông ngày 19 tháng 3 năm 1928 dạy:  

THÁI BẠCH 

... Ðại hỉ, Ðại hỉ... 

Cười... Lão cũng nên cắt nghĩa phẩm vị của chư hiền hữu. Tỷ như ngôi của Thượng Ðầu 

Sư, Ngọc Ðầu Sư, Thái Ðầu Sư, Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, hay là Giáo 

Tông của Lão đi nữa, dầu ngày sau có nhượng cho ai, thì họ ngồi địa vị của mình, chớ 

chẳng hề ở thế nầy có hai Thái Bạch, hai Thượng Trung Nhựt, hai Ngọc Lịch Nguyệt, hai 

Thái Nương Tinh, hai Hộ Pháp, hai Thượng Phẩm, hai Thượng Sanh bao giờ, hiểu à. 

Thăng 

Bên Cửu Trùng Đài, như trường họp của Đức Lý Giáo Tông và Đức Quyền Giáo Tông. 

Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung hành quyền Giáo Tông ở hửu hình và quyền hạn 

Giáo Tông ở Vô Vi thì do Đức Lý Giáo Tông đảm nhiệm.  

Chức sắc nử phái Cửu Trùng Đải và Phước Thiện tất cả dùng Thánh danh chữ Hương 

như dạy trong Tịch Đạo Thanh Hương Nử phái. Chẳng hạn như 3 vị Đầu Sư như Hương 

Thanh, Hương Hiếu, Hương Lự.  

Điều nên nhờ là Quyền của ba vị Đầu Sư 3 phái Thái Thượng Ngọc họp lại là “Quyền 

Thống Nhứt”. Tất cả tìn đồ đồng đạo, chức việc, chức sắc và ngay cả Hộ Pháp, Giáo 

Tông cũng phải tuân theo Quyết Định của “Quyền Thống Nhứt”. 

Ba vị Đầu Sư có quyền cai trị phần đạo và phần đời của chư môn đệ. Trước khi Ðầu Sư 

lãnh quyền chấp chánh buộc người phải lập minh thệ nơi Tòa Thánh, hằng giữ dạ vô tư 

hành đạo, y như Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài đã lập thệ. Khi minh thệ rồi, Ðầu Sư đặng cầm 

quyền luôn cả và Chánh Trị cùng Luật Lệ: Quyền Thống Nhất. 

Nhờ quyền lớn lao này, Ðầu Sư sẽ có đủ thệ lực mà ngăn ngừa tà quyền hại Ðạo. Thảng 

gặp cơn nguy biến mà ba Chánh Phối Sư không đủ sức chống ngăn, thì Ðầu Sư đặng 

dùng quyền thống nhứt ấy mà điều khiển Hội Thánh. Cả Chức Sắc Cửu Trùng Ðài và 

Hiệp Thiên Ðài phải phục mạng, dầu cho Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải vậy.   

 

Giáo Tông nghĩa là Anh Cả ba phẩm Ðầu-Sư, nghĩa là Giáo Hữu 

Riêng ở cơ quan Cửu Trùng Đài thì Giáo Tông là Chưởng Quản, dưới có 6 phẩm cấp là 

ba Chưởng Pháp và ba Đầu Sư. Đó là cơ quan quản trị càn khôn vậy. 



Thánh Ngôn Đức Chí Tôn ngày 24- 4-1926 dạy: 

… “Vậy Thầy mới lập ra có một phẩm Giáo Tông nghiã là Anh Cả ba phẩm Ðầu Sư, 

nghiã là Giáo Hữu. Chẳng đặng một ai duới thế nầy còn đặng phép nói rằng thế quyền 

cho Thầy mà trị phần hồn của nhơn loại. Ai có đức hạnh lớn thì mới ngồi đặng địa vị 

thầy ban thưởng. Còn cả Môn đệ ai cũng như ai, không đặng gây phe, lập đảng; những 

kẻ nào phạm tội thì Thầy trục xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn”.  

 

 

Giải Thích Quyền Vạn Linh Hiệp Chí-linh 

Theo hình vẽ cho thấy rõ, như vậy có nghĩa là hàng Tiên vị có 3 phẩm: Giáo Tông, 

Chưởng Pháp, Đầu Sư đặt trên Tam giác có đỉnh quay lên, tượng cho Chí Linh. 

Đồng thời hàng Thánh vị có 3 phẩm là: Phối Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu, tượng cho Vạn 

Linh. Tam-giác này đỉnh quay xuống dưới: Cho thấy ngôi Giáo Tông và Giáo Hữu cùng 

nằm trên trục đứng xuyên tâm đối. 

Thế nên đỉnh trên (Chí Linh, Vô Vi) là Giáo Tông, đỉnh dưới (Vạn Linh, Hửu Hình hay 

Hữu Vi) là Giáo Hữu, đặt thẳng hàng xuyên qua tâm. 

Tại sao nói Giáo-Tông… nghĩa là Giáo hữu?. 

Pháp Chánh Truyền: “Đã nói Giáo Hữu là người thân mật với nhơn sanh hơn hết, mà kể 

từ phẩm Giáo Hữu đổ lên cho tới Giáo Tông thì xa lắm. Ấy vậy Giáo Hữu thì gần với 

nhơn sanh, còn Giáo Tông thì xa nhơn sanh. Nếu Giáo Tông muốn gần với nhơn sanh thì 

phải cần mẫn giao thân cùng Giáo Hữu. Giáo Hữu là người biết nhơn sanh hơn hết, nếu 

Giáo Tông muốn biết nhơn sanh, thì phải nghe lời Giáo Hữu. 



Thánh ý muốn cho Giáo Tông đặng gần nhơn sanh cũng như Giáo Hữu, cho nên dặn 

Giáo Tông phải để ý cần mẫn, xét nét mỗi điều của Giáo Hữu cầu xin hơn hết song mỗi 

điều chi Gíao Hữu cũng không đặng phép loạn đẳng cấp trên mình mà dâng sớ”. 

- Tại sao nói: “Giáo Tông nghĩa là Anh Cả ba phẩm Đầu-sư”? 

Pháp Chánh Truyền: Đầu Sư có quyền cai trị “phần Đạo” và “phần Đời” của chư Mộn 

Đệ Chí Tôn. 

Tức nhiên: 

“Đầu Sư có trọn quyền về phần Chánh trị của Cửu Trùng Đài và phần Luật lệ của Hiệp 

Thiên Đài. Vậy thì Người đặng quyền thay mặt cho Giáo Tông và Hộ Pháp, tức là người 

của Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài; bởi vậy Đầu sư phải tùng cả hai mà hành chánh, 

chẳng đặng phép tự ý riêng mình mà thi thố điều chi không có lịnh của Giáo Tông và Hộ 

Pháp truyền dạy”. 

Về phần Hội-Thánh Em, thì: 

Đầu Sư Em là phẩm Chánh Trị Sự cũng vậy, người nắm cả hai quyền Chánh Trị và Luật 

Lệ, nhưng chỉ có quyền trong một địa phận mình mà thôi. 

Đức Hộ Pháp nói: 

“Cái phẩm vị Thiêng Liêng của mấy em nơi mặt thế, Phó Trị Sự, Thông Sự đối với Ngôi 

Giáo Tông, Hộ-Pháp, trong khi tuổi của mấy em đã tri thiên mạng rồi, rất ngộ nghĩnh 

thay Đức Chí Tôn lấy công bình ấy đặng lập Thánh Thể của Ngài, Ngài để một kiểu vở, 

một khuôn luật Tạo đoan hay là một gia đình kia không khác gì hết. Mấy em đã ngó thấy 

trong Đạo, Đức Chí Tôn đã để: 

- Hàng Tín Đồ đối với Đại Từ Phụ (quyền nhân sanh là Vạn linh thuộc Hửu Hình, 

Đại Từ Phụ Chí Tôn là quyền Chí Linh thuộc Vô Vi). 

- Phó Trị Sự và Thông Sự đối với Phẩm Giáo Tông và Hộ Pháp. 

- Chánh Trị-Sự đối với Phẩm Đầu Sư. 

Thì mấy em thử nghĩ coi khuôn khổ Thánh Thể của Ngài không có một cái gì sơ sót hết.” 

Thầy dạy: “Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy” không ngoài ý nghĩa Vạn linh 

hiệp Chí linh. 

             

Quyền Trời là Chí linh, toàn cả nhơn loại và vạn vật ấy là Vạn linh. Thế nên Vạn linh đối 

quyền Chí Linh.  



VIII. Đại Phục Giáo Tông Quyền Giáo Tông Chưởng Pháp và Đầu Sư 
 

1. Pháp Chánh Truyền Chú Giải: Ðại Phục của Giáo Tông  

Bộ Đại Phục thì toàn bằng hàng trắng, có thêu bông sen vàng từ trên tới dưới, hai bên cổ 

áo, mỗi phía có Ba Cổ Pháp là: Long Tu Phiến, Thư Hùng Kiếm và phất Chủ (Cổ Pháp 

của Thượng Phẩm và Thượng Sanh trị thế). Đầu đội mão vàng năm từng hình Bát Quái 

(thế Ngũ Chi Đại Đạo) ráp tròn lại bít chính giữa; trên chót mão có để chữ "Vạn" giữa 

chữ vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí; nơi ngạch mão, phải chạm 

ba Cổ Pháp cho rõ ràng, y như hai bên cổ áo đã nói trên kia, tay mặt cầm cây gậy 0.90m, 

trên đầu gậy có chữ "Vạn" bằng vàng, nơi giữa chữ vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh 

một vòng Minh Khí.  

Phẩm Giáo Tông được mang giày vào Đền để chầu lễ, giày màu trắng, là màu đạo, gọi là 

giày vô ưu, vô ưu nghĩa là không buồn phiền. Trước mũi giày của Ngài phải có chữ Tịch 

Đạo là "Thanh Hương". 

2. Pháp Chánh Truyền Chú Giải: Đại Phục của Quyền Giáo Tông  

Bộ Đại Phục của Quyền Giáo Tông là Bộ Tiểu Phục của Giáo Tông, cũng toàn bằng hàng 

trắng, có thêu chữ Bát Quái bằng vàng, cung Khảm ngay Hạ Đơn Điền, cung Cấn bên tay 

mặt, cung Chấn bên tay trái, cung Đoài bên vai mặt, cung Tốn bên vai trái, cung Ly ngay 

trái tim, cung Khôn ngay giữa lưng. Đầu đội Mão Hiệp Chưởng (Mitre) cũng toàn bằng 

hàng trắng, bề cao ba tất ba phân ba ly (0.333m) may giáp mối lại cho có trước một 

ngạnh, sau một ngạnh hiệp lại có một đường xếp (ấy là âm dương tương hiệp) cột dây 

xếp hai lại, nơi bên tay trái có để hai dải thòng xuống, một mí dài một mí vắn (mí dài bề 

ngang 0.03m,bề dài 0.30m) trên mão ngay trước trán có thêu chữ cung Càn.  

Chơn đi giày vô ưu toàn bằng hàng trắng, trước mũi có chữ Tịch Đạo “Nam Nữ”.  

Tỷ như Đức Lý Giáo Tông đương thời, thì nơi trước mũi giày của Ngài phải có chữ Tịch 

Đạo là "Thanh Hương".  

Bộ Tiểu Phục của Giáo Tông là Bộ Đại Phục cùa Quyền Giao Tông. Tuy nhiên, nơi trước 

mũi giày của Quyền Giáo Tông phải có chữ Tịch Đạo là "Nam Nử". 

3. Pháp Chánh Truyền Chú Giải: Ðại Phục của Chưởng Pháp 

- Đại Phục của Thái Chưởng Pháp 

Bộ Đại Phục thì toàn bằng màu vàng (màu Đạo) có thêu chữ Bát Quái y như Bộ Tiểu 

Phục Giáo Tông, ngoài thì choàng Bá Nạp Quang màu đỏ, tức gọi là Khậu, đầu đội Mão 



Hiệp Chưởng (Mitre) Hòa Thượng tay cầm bình Bát Vu, chơn đi giày vô ưu cũng màu 

vàng, một sắc với áo, trước mũi có chữ "Thích". 

- Đại Phục Thượng Chưởng Pháp 

Bộ Đại Phục thì toàn hàng trắng nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy 

bao quanh một vòng Minh Khí, đầu đội Mão Hiệp Chưởng (Mitre) màu trắng, y như kiểu 

mão Tiểu Phục của Giáo Tông. Tay cầm Phất Chủ chơn đi giày vô ưu cũng màu trắng 

trước mũi có chữ "Đạo". 

- Đại Phục của Ngọc (Nho) Chưởng Pháp 

Bộ Đại Phục thì toàn bằng màu hồng (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu 

Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh Khí. Đầu đội Mão Vân Đằng màu hồng, 

trên mão ngay trước trán có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí, và trên có 

sao Bắc Đẩu Tinh Quân. Tay cầm bộ Xuân Thu, chơn đi giày vô ưu màu hồng trước mũi 

có chữ "Nho". 

Chú thích: chúng ta hiểu Nho là phái Ngọc; màu hồng (màu Đạo) viết ở đây là màu đỏ 

của sắc phục phái Ngọc 

4. Pháp Chánh Truyền Chú Giải: Ðại Phục của Đầu Sư 

- Đại Phục của Thái Đầu Sư  

Bộ Đại Phục toàn hàng màu vàng (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu sáu chữ 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bao quanh ba vòng vô vi, ngay giữa có một chữ Thái, áo có 

chín dải, ngoài choàng Bá Nạp Quang màu đỏ, y như của Thái Chưởng Pháp. Đầu đội 

Bát Quái Mạo màu vàng, có thêu đủ tám cung chung quanh. Chơn đi giày vô ưu màu đen, 

trước mũi có chữ "Thái". 

- Đại Phục của Thượng Đầu Sư 

Bộ Đại Phục thì toàn hàng màu xanh da trời (azur) (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng 

có thêu sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bao quanh ba vòng vô vi, cũng y như của Thái 

Đầu Sư, song ngay giữa có để chữ "Thượng";  áo cũng chín dải, đầu đội Bát Quái Mạo y 

như của Thái Đầu Sư, mà màu xanh da trời. Chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi có 

chữ "Thượng". 

- Đại phục của Ngọc (Nho) Đầu Sư 



Bộ Đại Phục toàn bằng hàng màu hồng (màu Đạo) nơi trước ngực và sau lưng có thêu 

sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bao quanh ba vòng vô vi cũng y như Thái Đầu Sư và 

Thượng Đầu Sư, song ngay giữa có để chữ "Ngọc", áo cũng chín dải, đầu đội Bát Quái 

Mạo y như của Thượng Đầu Sư song màu hồng. Chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi 

có chữ "Ngọc". 

 

IX. Mão Đại Phục Của Quyền Giáo Tông, Chưởng Pháp và Đầu Sư 

 
Mão Đại Phục Quyền Giáo Tông, Thái Thượng Ngọc Chưởng Pháp và Đầu Sư 

Hình dưới là Mão Đại Phục của Quyền Giáo Tông, Thái Thượng Ngọc (Nho) Chưởng 

Pháp và Thái Thượng Ngọc Đầu Sư trong Cửu Trùng Đài Nam Phái..   

Trong hình, bên trên cao nhất là Mão Hiệp Chưởng, màu trắng của Quyền Giáo Tông.  

Hàng thứ nhì (trái sang phải) là Mảo Hiệp Chưởng của Thái Chưởng Pháp, Mảo Hiệp 

Chưởng (màu trắng giống như Mảo Quyền Giáo Tông) của Thượng Chưởng Pháp, và 

Mão Vân Đằng của Nho (Ngọc) Chưởng Pháp.                                  

Hàng cuối cùng (trái sang phải) là Bát Quái Mạo của Đầu Sư ba phái Thái Thượng Ngọc. 

 

X. Cửu Trùng Đài Nử Phái 

Theo Pháp Chánh Truyền thì Cửu Trùng Đài (CTĐ) nữ phái không chia phái (Thái 

Thượng Ngọc) và có Đạo phục toàn màu trắng. Quyền hành chức sắc Cửu Trùng Đài Nữ 



Phái y như Nam Phái, song chỉ trông coi phái Nữ mà thôi. Các bậc phẩm của Nữ phái 

cũng bao gồm: Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư, Phối Sư, Đầu Sư (không có phẩm Chưởng 

Pháp và Giáo Tông), số lượng như sau: 

             - Đầu Sư phái Nữ: 1 vị.  

            - Chánh Phối Sư phái Nữ: 1 vị.              

            - Các bậc phẩm từ Phối Sư xuống đến Lễ Sanh: Không giới hạn.  

Về quyền hạn Nử Đầu Sư, Pháp Chánh Truyền dạy:  

Hội Thánh Nữ Phái phải tùng quyền Đầu Sư Nữ Phái, song cả thảy đều phải tùng quyền 

Giáo Tông và Chưởng Pháp. 

Xem rỏ lại, thì Pháp Chánh Truyền truất quyền (dạy) Nữ Phái không cho lên địa vị 

Chưởng Pháp và Giáo Tông. 

Đức Hộ Pháp để lời phân phiền cùng Thầy như vầy: Thưa Thầy, Thầy đã nói con cũng 

đồng con, Nam Nữ vốn như nhau mà Thầy truất quyền của Nữ Phái không cho lên địa vị 

Chưởng Pháp và Giáo Tông, thì con e mất lẽ công bình chăng? 

Thầy dạy: Thiên Địa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh, Âm thạnh tắc tử. Cả Càn 

Khôn Thế Giới nhờ Dương thạnh mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang, 

ngày nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là ngày Càn Khôn Thế Giái 

phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt. Nam ấy Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ 

Phái cầm quyền Giáo Tông làm chủ nền Đạo thì là Thầy cho Âm thắng Dương, nền Đạo 

ắt bị tiêu tàn ám muội. 

Hộ Pháp lại kêu nài nữa rằng: Thầy truất quyền Giáo Tông Nữ Phái thì đã đành, song 

quyền Chưởng Pháp thì tưởng dầu ban cho cũng chẳng hại. 

Thầy dạy:  

"Chưởng Pháp cũng là Giáo Tông, mà còn trọng hệ hơn, là vì người thay mặt cho Hộ 

Pháp nơi Cửu Trùng Đài. Thầy đã chẳng cho ngồi địa vị Giáo Tông, thì lẽ nào cho ngồi 

địa vị Hộ Pháp con.  

Bởi chịu phận rủi sanh, nên cam phận thiệt thòi, lẽ Thiên Cơ đã định, Thầy chỉ cậy con để 

dạ thương yêu binh vực thay Thầy kẻo tội nghiệp!”. 

 



XI. Chức sắc Thiên Phong Bậc Tiên Vị Phẩm Đầu Sư Nử Phái Cửu Trùng Đài 
 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có ba Vị Nữ Đầu Sư Đầu Tiên trong Tịch Đạo Thanh Hương.  

 
 

 
                    Nữ Đầu Sư                              Nữ Đầu Sư                            Nữ Đầu Sư  

            Nguyễn Hương Hiếu                Lâm Hương Thanh                   Hồ Hương Lự 

                 (1886-1971)                              (1874-1937)                         (1878-1972)  

 

Ghi chú: Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh (giửa) mặc Đại Phục Nữ Chánh Phối Sư 
 

Từ ngày khai Đạo năm 1926 cho đến năm 1975, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh 

Tây Ninh có ba vị Nữ Đầu Sư Thiên phong: một vị được Thiên Phong sau khi qui Tiên, 

một vị Thiên phong sau khi về hưu (hàm phong) và một vị được Thiên phong lúc đang 

làm việc ở Nữ Đầu Sư Đường, Chưởng Quản Cửu Trùng Đài Nữ Phái (CQ/CTĐ/NP).  

Ba vị Nữ Đầu Sư đầu tiên là: 

- Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh (1874-1937): Thiên phong sau khi Qui Tiên. 

- Nữ Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu (1886-1971): Thiên phong lúc là CQ/CTĐ Nữ phái. 

- Nữ Đầu Sư Hồ Hương Lự (1878-1972): Thiên phong sau khi đã vể hưu (hàm phong). 

 

1. Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh (1874-1937):                                                            

Thế danh là Lâm Ngọc Thanh. Khi chưa gặp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Bà qui y theo phái 

bên Phật giáo với Hòa Thượng Như Nhản trụ trì chùa Giác Hải Phú Lâm (Chợ Lớn). Bà 



là người rất sùng kính Đạo Phật, nên gần ngôi biệt thự của Bà có lập ngôi chùa Phật để 

gia đình và dân chúng quanh vùng đến chiêm bái. 

Bà nhập môn vào Tam Kỳ Phổ Độ ngày mùng 6 tháng 6 năm Bính Dần (dl. 16-7-1926).  

Với sản nghiệp vĩ đại, Bà Lâm Ngọc Thanh lại dùng làm phương tiện hoằng hóa Đạo của 

Chí Tôn. Thoạt tiên ngôi Phật Tự của Bà biến thành Thánh Thất để thờ Đức Thượng Đế 

cho người đồng quận, đồng lân đến nhập môn cầu Đạo. Ai thiếu Bà in kinh phát không, 

ai nghèo không sấm nổi Lễ Phục thì Bà giúp đở. 

Với tình sư đệ, Hòa Thượng Như Nhãn muốn làm vừa lòng Ông Bà Thanh & Thơ nên 

cho hành Lễ Khai Đạo Cao Đài tại chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh). Vã lại khi cất 

ngôi chùa nầy Ông Bà Thơ & Thanh có cúng một số tiền to. 

Cùng ngày Lễ Khai Đạo ngày 14 tháng 10 năm Bính Dần (dl. 18-11-1926) Bà Lâm Ngọc 

Thanh thọ Thiên Ân Giáo Sư nữ phái do đàn cơ Phong Thánh Kỳ I tại chùa Từ Lâm Tự. 

Gò Kén, Tây Ninh. Từ ấy Bà lo cơ phổ độ khắp lục tỉnh cùng cố Giáo Sư Hương Hồ và 

Giáo Hữu Hương Hương. Khi khai đàn, thượng tượng, giảng Đạo, đọc Thánh Ngôn cho 

nhơn sanh thấu hiểu là Đức Chí Tôn giáng trần lập Đạo, chấn hưng Phật giáo, qui Tam 

Giáo, hiệp Ngũ Chi.  

Ngày mùng 9 tháng 3 năm Kỷ Tỵ (dl. 16-4-1929) Bà được thăng phẩm Chánh Phối Sư. 

Bà Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh qui vị vào ngày mùng 08-04-Đinh Sửu (dl. 17-5-

1937), hưởng thọ 63 tuổi.  

Sau khi Bà qui vị, 17 ngày sau nhằm ngày ngày 24-04-Đinh Sữu (dl. 02-06-1937), Bà 

được Đức Chí Tôn ân tứ lên phẩm Đầu Sư. Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh là người 

có đại công với nền Đại Đạo trong buổi sơ khai. 

Ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hành Đại Lễ Vía Đức 

Phật Thích Ca, mà cũng là ngày kỷ niệm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh. 

Theo lời minh chứng của Đức Hộ Pháp thuyết Đạo ngày 8-4-Ất Mùi, ngày vía Bà Nữ 

Đầu Sư Lâm Hương Thanh có phải chăng là một việc tình cờ hay là quyền Thiêng Liêng 

Chí Tôn đã định. Bà Nữ Đầu Sư vẫn yêu kính và sùng bái Đức Phật Thích Ca lắm. Tuy 

vân lịnh Đức Chí Tôn đến kêu người về cùng Thầy, mà sự thật tâm Đạo của Bà từ bé tới 

lớn chỉ theo chơn Đức Phật Thích Ca mà thôi. Nếu xét ra đã biết Đạo thì việc ấy không 

chi lạ. Vì Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh là ngươn linh của Long Nữ đã theo hầu Đức 

Quan Thế Âm Bồ Tát mấy kiếp đến trần thì cảnh Phật của người vẫn thế. 

tel:16-7-1926
tel:16-4-1929


Bà Lâm Ngọc Thanh đã chấp nối thành vợ chồng với Ngài Nguyễn Ngọc Thơ. Hai vị nầy 

đều được Đức Chí Tôn độ theo Đạo và về sau Ngài Thơ được Thiên phong phẩm Thái 

Đầu Sư Thánh danh là Thái Thơ Thanh.  

2. Nữ Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu (1886- 1971):                                                    
 

Thế danh là Nguyễn Thị Hiếu. Năm 21 tuổi thì Bà sánh duyên cùng Ông Cao quỳnh Cư ở 

làng Hiệp Ninh, Tây Ninh. Năm 23 tuổi, Bà sanh được một trai, đặt tên là Cao quỳnh An. 

Ông Cao quỳnh Cư sau được Đức Chí Tôn Thiên phong Thượng Phẩm, Hiệp Thiên Đài.  

(Pháp Chánh Truyền: "Hiệp Thiên Ðài dưới quyền Hộ Pháp Chưởng Quản, tả có Thượng 

Sanh, hữu có Thượng Phẩm, phần của Hộ Pháp Chưởng quản về Pháp". 

Năm 1925, mới khai đạo chưa có Thánh Thất, nên các Đấng dạy tạm dùng nhà Ông Bà 

Cao Quỳnh Cư ở đường Bourdais nhà số 134 Sài gòn (hiện giờ là đường Calmette) để thờ 

Đức Chí Tôn và Phật Mẫu đặng có nơi cầu cơ dạy đạo và dìu dắt nhơn sanh trong buổi 

đầu là năm 1925. Đến năm 1926 mới mở đạo lần tới Tân Kim, Tân Định, Lộc Giang, Thủ 

Đức, trong buổi chưa có ngọc cơ, còn xây bàn, các Đấng giáng dạy đạo cho Đức Hộ 

Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh thì bàn gõ từ chữ. Đức Thượng Phẩm đọc 

chữ nào, Bà biên chữ nấy, rồi mới ghép lại cho thành văn. 

Trong 2 năm 1925, 1926, chưa có người để chép Thánh giáo, nên Bà được vừa làm Thơ 

ký cho các Đấng, vừa đón tiếp nhơn sanh từ tháng 6 năm Ất Sửu (1925) đến năm Bính 

Dần (1926). Hồi chưa có Tòa Thánh, còn trong buổi phôi thai, mỗi khi khai đàn thượng 

tượng (thờ Thầy) đều có Bà theo chép Thánh Giáo đem về cho Đức Thượng Phẩm. Nên 

có Thánh Giáo " Thầy kêu : Hiếu, viết rõ con." Buổi ấy, Bà quên gia đình và sản nghiệp, 

chỉ vui say theo đường đạo, do các Đấng thường giáng dạy. 

Đến tháng 3 năm Bính Dần (1926), Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Bà may Thiên phục cho 

Ông Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, kế tiếp may Thiên phục cho Chức sắc Hiệp 

Thiên Đài (HTĐ) và Cửu Trùng Đài (CTĐ). HTĐ từ Thập nhị Thời Quân, CTĐ từ phẩm 

Lễ Sanh trở lên. Bà nhớ lời Đức Chí Tôn dạy : " Hiếu ! con lo may Thiên phục cho mấy 

anh con cho kịp ngày Đại Hội, là ngày Khai Đạo tại Chùa Gò Kén (Từ Lâm Tự) ở Tây 

Ninh vào ngày 14 tháng 10 năm Bính Dần". (dl. 18-11-1926).  

Ngày khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nhằm ngày 14 tháng 10 năm Bính Dần (dl. 18-11-

1926) Bà Nguyễn Hương Hiếu Bà thọ phong Giáo Sư Nữ phái do đàn cơ Phong Thánh 

Kỳ I tại chùa Từ Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh. 



Đàn cơ ngày 24 tháng 10 năm Bính Dần (1926), Đức Chí Tôn giáng dạy Bà Hiếu phải 

dọn đồ về Tây Ninh để chung lo việc đạo cùng Cư, Tắc. Phải chịu khổ cực cùng Thầy, vì 

việc Đạo là trọng. Từ ấy, Bà nghe theo Thánh Giáo về hành đạo tại Tây Ninh. 

Trong đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 20-10-Mậu Thân (dl. 9-12-1968), Đức Lý 

Giáo Tông Nhứt Trấn Oai Nghiêm Thiên Phong Bà Hương Hiếu phẩm Đầu Sư.  

Thánh lệnh Thiên Phong số 01/TL ngày 24-10-Mậu Thân (dl. 13-12-1968). Bà Hương 

Hiếu được Thiên phong phẩm Đầu Sư một lượt với bà Đầu Sư hàm phong Hồ Hương Lự.  

Bà Nử Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu qui vị ngày 11-5-Tân Hợi (dl. 3-6-1971) hưởng thọ 

85 tuổi tại Nữ Đầu Sư Đường, Tòa Thánh Tây Ninh. 

Bà Nguyễn Thị Hiếu là Nữ môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn, là điển ký ghi Thánh Giáo 

buổi đầu (in thành quyển Đạo Sử I, II) nên Đức Chí Tôn rất ưu ái, giáng dạy bà: 

  

Trước vốn yêu, nay cũng yêu  

Con gái Út, có bao nhiêu  

Khuyên con lòng như vậy mãi  

Cái mến con, thương Thầy nhiều. 

 

Đối với nền Đại Đạo, bà nữ Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu là đệ nhị Nữ Đầu Sư, sau Nữ 

Đầu Sư Lâm Hương Thanh. Thực tế bà nữ Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu là Nữ Đầu Sư 

đầu tiên ngự nơi Nữ Đầu Sư Đường, Chưởng Quản Nữ Phái Cửu Trùng Đài. Bà Nữ Đầu 

Sư Lâm Hương Thanh, 17 ngày sau khi qui vị, được Đức Chí Tôn ân tứ lên phẩm Đầu 

Sư. Bà Nữ Đầu Sư Hồ Hương Lự được Thiên phong phẩm Đầu Sư hàm phong.  

Năm 1970, Hiền tài Trần Văn Rạng (Bảo Sĩ Quân) đến Nữ Đầu Sư Đường thăm Bà Nữ 

Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu và tặng đôi câu liễn :  

Đầu sư Đường huệ thông Bồng Đảo  

Nữ phái quán âm kiến Phật Đài 

 
3. Nữ Đầu Sư Hồ Hương Lự (1878-1972):    

                                                                   

Thế danh là Hồ Thị Lự sanh năm 1978. Năm Bính Dần (1926), Bà Hồ Thị Lự rời khỏi 

Việt Nam để lên Kiêm Biên (Campuchia) trú ngụ nơi nhà con trai trưởng nam là Cao Đức 

Trọng đang giúp việc tại phòng Chưởng Khế thủ đô Nam Vang. Đồng thời vào năm 

1926, Đức Hộ Pháp lên Kiêm Biên khai mở nền Đại Đạo, thì Bà liền nhập môn cầu Đạo 

và được Thiên phong phẩm Giáo Sư ngày 15-8 Đinh Mão (dl. 10-9-1927).  



Sau khi đắc phong Giáo Sư ngày 15-8 Đinh Mão Bà liền trở về sài gòn, hiệp cùng Chức 

Sắc lo cơ phổ độ. Năm Kỷ Tỵ (1929), Bà Giáo Sư Hương Lự về Tòa Thánh giúp việc nơi 

Lương Viện. 

Năm Nhâm Ngọ (1942), trước cảnh đau thương sôi nổi của dân tộc Việt Nam, nền Đạo 

gặp hồi khảo đảo chinh nghiên, nhà Toàn Quyền Pháp chiếm cứ Tòa Thánh, các Thánh 

Thất trên toàn quốc đều bị đóng cửa, tín hữu bị bắt khắp nơi, nhưng Bà vẫn kiên gan trì 

chí, giữ vững đức tin, bảo thủ sản nghiệp của Đạo và luôn luôn có mặt tại Tòa Thánh bất 

cứ hoàn cảnh nào. Nhứt là nhà may Linh Đức hôm nay còn được tồn tại, một phần lớn là 

do công lao của Bà. 

Trước những thử thách của tà quyền manh tâm phá hoại và diệt Đạo, dầu gặp sự kháng 

cự mảnh liệt trong vòng lể độ và Đạo Đức của Bà. 

Một điều là toàn thể tín hữu đều ghi nhớ mãi mãi là một lần ông Nguyễn Phan Long (cựu 

Thủ Tướng) cầm đầu một nhóm người phản Đạo về Tòa Thánh Tây Ninh với dụng ý 

chiếm đoạt Đền Thánh đã bị Bà Phối Sư Hương Lự chống đối mảnh liệt và trích điểm 

ông Nguyễn Phan Long mặc âu phục vào tọa vị trên Ngai tại Cung Đạo là thất lễ và bắt 

buộc ông Nguyễn Phan Long phải lập tức rời khỏi chổ tôn nghiêm. 

Năm 1946 sau khi Đức Hộ Pháp ở Madagascar trở về Tòa Thánh, chỉnh đốn lại cơ quan 

chánh trị Đạo, sắp xếp bộ máy hành chánh Đạo. Bà Phối Sư Hương Lự xét thấy tuổi cao 

sức yếu, bà tự xin hàm phong, để nhường cho người có đủ sức khỏe, tài đức để dìu dắt 

cùng lèo lái Chức Sắc nữ phái. Trong đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 20-10-Mậu 

Thân (dl. 9-12-1968), Đức Lý Giáo Tông Nhứt Trấn Oai Nghiêm Thiên Phong Bà Hồ 

Hương Lự phẩm Đầu Sư hàm phong một lượt với bà nữ Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu.  

Bà Nữ Đầu Sư hàm phong Hồ Hương Lự phủi sạch gót trần, phục hồi cựu vị vào ngày 

22-11-Nhâm Tý (dl. 27-12-1972) hưởng thọ 95 tuổi. 

Bà Hồ Hương Lự có 3 con, 2 nam và 1 nữ đều theo Đạo Cao Đài và là những Chức Sắc 

trọng yếu của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Con trưởng nam là Tiếp Đạo Cao Đức 

Trọng, thứ Nữ là Giáo Sư Hương Cường và quí tử là Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang. 

Trong bài Tường Thuật Thánh Tang của Bà Nữ Ðầu Sư Hàm Phong Hồ Hương Lự (đăng 

trong báo Thông Tin số 68 trang 20) có ghi lại : “Trong một đêm khuya thanh vắng, Ðức 

Bà Nữ Ðầu Sư chạnh lòng nhớ đến quí tử là Cố Ðức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, bâng 

khuâng lo cho đại nghiệp Ðạo, Ðức Bà tâm sự :  

" Chồng chết, con (là Thượng Sanh) vừa mới 9 tuổi, rán nuôi con cho ăn học thành thân, 

thi đậu, đi làm việc, cũng như Cao Tiếp Ðạo, nay bỏ tôi, nó qui hồi Thiên cảnh hết rồi. 



Còn đứa con gái là Ba Cường (GS Hương Cường), nay đau mai mạnh. Chớ chi Ðức Chí 

Tôn đem tôi về thế cho Thượng Sanh ở lại lo cho nhơn sanh, tôi già rồi, có sống cũng 

không ích chi cho Ðạo."  

 

XI. Đạo Phục Đầu Sư Nữ Phái 

Pháp Chánh Truyền: "Đầu Sư Nữ Phái mặc một bộ Đạo Phục y như Đạo Phục Đầu Sư 

Nam Phái, phải đội một NI KIM CÔ; như các vãi Chùa, toàn hàng trắng áo chín dải có 

thêu bông sen.  

Trên Kim Cô có choàng từ đầu tới gót. Đội mão Phương Thiên, trên chót Phương Thiên 

ngay đầu tóc có Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh Khí, đi giày vô ưu màu 

trắng, trên chót có để chữ "HƯƠNG" nghe à!”. 

Đầu Sư Nữ Phái mặc một bộ Đạo Phục toàn là hàng trắng có thêu bông sen, y như Đạo 

Phục Đầu Sư Nam Phái áo chín dải, đội một cái Ni Kim Cô nghĩa là: cái Ni Kim Cô bằng 

hàng trắng, y như của các vãi Chùa, có thêu bông sen, bao quanh đầu một cái Kim Cô 

bằng vàng, trên Ni Kim Cô ấy phải choàng một cái MÃO PHƯƠNG THIÊN, nghĩa là: 

Cái choàng bằng hàng cho thiệt mỏng, trên chót thêm một cái mũ bằng vàng chụp trọn 

đầu tóc, chính giữa ngay trước mặt có chạm Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh 

Khí, cái choàng của mão Phương Thiên phải cho thiệt dài, ba thước ba tất ba phân, vì mỗi 

phen lên ngự trên ngai; thì phải có hai vị Lễ Sanh Nữ Phái theo sau, nâng đợ chẵng cho 

phết dưới đất. 

Chơn đi giày vô ưu toàn bằng hàng trắng, trên chót mũi giày có thêu chữ "HƯƠNG" là 

Tịch Đạo Thanh Hương. 

Trong ngày Khai Đạo tại Thánh Thất Từ Lâm Tự (Chùa Gò Kén) Tây Ninh, đêm 14-10 

Bính Dần (dl: 18-11-1926), Đức Chí Tôn giáng cơ ban cho Tịch Đạo của Chức sắc Cửu 

Trùng Đài (CTĐ) Nữ Phái: 

"Nữ Phái nghe Thầy khai Tịch Đạo: bên Nữ, tịch Đạo là Hương Tâm: 

Hương Tâm nhứt phiến cận càn khôn, 

Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn. 

Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng, 

Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn. 

Thầy ban ơn cho các con, cứ hành lễ theo lời dặn." 



 

 
Mão Phương Thiên của Nữ Đầu Sư Cửu Trùng Đài 

 

XIII. Thay Lời Kết 

Thay lời kết xin ghi lại đây Thánh giáo Đức Chi Tôn ngày thừ Hai (Lundi) 4 Octobre 

1926 (al: 27-8-Bính Dần) dạy rằng: Nay Thầy giáng thế chọn Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam 

Thập Lục Thánh, Thất Thập Nhị Hiền, Tam Thiên Ðồ Ðệ. 

THẦY 

Chúng Nam nghe: 

Thầy Khổng Tử trước có tam thiên đồ đệ truyền lại còn thất thập nhị Hiền. 

Thầy Lão Tử trước đặng một trò là Nguơn Thỉ. 

Thầy Giê-Giu trước đặng mười hai người, chừng bị bắt còn lại là Pierre mà thôi. 

Thầy Thích Già đặng bốn người; ba người bỏ Thầy còn lại một. 

Còn nay, Thầy giáng thế chọn đến: 

Nhứt Phật, 



Tam Tiên, 

Tam Thập Lục Thánh, 

Thất Thập Nhị Hiền, 

Tam Thiên Ðồ Ðệ. 

Các con coi đó mà hiểu rằng: Các con có sự mà thiên hạ từ tạo thế đến chừ, chưa hề có 

chăng? 

Nơi Bạch Ngọc Kinh hơn sáu chục năm trước, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ 

Thầy, nên ra tình nguyện hạ thế cứu đời. 

Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ phàm xa lắm. Vậy vì cớ chi các con biết 

chăng? Các con có cả ba chánh đạo là Tam Giáo, các con biết tôn trọng; ngày nay lại 

them chánh đạo nữa, các con biết ít nước nào đặng vậy? 

Bị hàng phẩm Nhơn Tước phải phù hợp với hàng phẩm Thiên Tước; đáng lẽ Thầy cũng 

nên cho các con chịu số phận bần hàn, mà không nỡ, nên ngày nay mới có kẻ như vậy. 

Thầy nói cho các con biết: 

Dầu một vị Ðại La Thiên Ðế xuống phàm mà không tu, cũng khó trở lại địa vị đặng. 

Các con nghe à! 

Và bài thơ của Đức Chí Tôn trong Thi Văn Dạy Đạo (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển): 

Đổi tục về Tiên sắc đượm nhuần, 

Rưới chan cho khắp giọt hồng ân. 

Rừng tòng thanh nhã say mùi Đạo, 

Bể khổ mênh mang vớt khách trần. 

Linh dược đầy bầu là cội ái, 

Kinh luân nặng túi ấy nguồn nhân. 

Buồm trương lái vững chờ sông lệ, 

Đưa chiếc thuyền sen dựa đảnh Thần. 

 

XIII. Tài Liệu Tham Khảo 

Bài viết tham khảo nhiều tài liệu liên quan đến giáo lý Đại Đạo Tam Kỳ Phồ Độ phát 

hành trên “internet”. Thành thật cám ơn các tác già đã viết các bài rất có giá trị. Đặc biệt 

cám ơn “Tủ Sách Đại Đạo” sưu tầm và lưu trử rất nhiều tài liệu sử quí giá của Đạo. Lịch 



sử sẻ trân trọng vinh danh “Tủ Sách Đại Đạo” tạo điều kiện cho đồng Đạo truyền Đạo 

(phổ độ nhân sanh) trên đường “Lập Ngôn”.   

 

1. Tân Luật Pháp Chánh Truyền và Pháp Chánh Truyền Chú Giải (1972) 

2. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q. I & II (1972) 

3. Vai Trò Của Hiệp Thiên Đài (2015).  

4. Pháp Luật Đạo Cao Đài (2016) 

5. Đạo Sử quyển I & II của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu. 

6. Thánh Ngôn Sưu Tập, Quyển I-IV, HT Nguyễn Văn Hồng. 

7. Đại Đạo Sử Cương, Quyển I-IV, Trần Văn Rạng.  

6. Đạo Sử Nhật Ký, của HT Nguyễn Văn Hồng 

7. Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp Quyển I-VI. 

8. Dich Lý Cao Đài, Nguyên Thủy 

9. Đức Chí Tôn - Huyền Khung Cao Thượng Đế, QS TS Nguyễn Thanh Bình (2021) 

10. Thượng Sanh Cao Hoài Sang Thập Nhị Bảo Quân, HT Trần Văn Rạng (1974). 

11. Thể Pháp Và Bí Pháp Phật Pháp Tăng Đạo Cao Đài, QS TS Nguyễn Thanh Bình 

(2020). 
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