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Theo Đạo Cao Đài, Âm Quang không được hiểu như một
cảnh giới trừng phạt ghê gớm theo quan niệm mê tín thông
thường, mà là một phần tất yếu trong cơ sanh hóa của Càn
Khôn Vũ Trụ và trong hành trình trở về của Chơn hồn sau khi
rời khỏi xác thân. Hiểu cho đúng Âm Quang là một trong
những cửa ải quan trọng nhất của con đường thiêng liêng
hằng sống.

Theo Thánh Giáo, Âm Quang vốn là khí chất hỗn độn sơ
khai, tồn tại từ thuở Đức Chí Tôn chưa khai mở tạo hóa. Lằn
âm khí ấy được Diêu Trì Cung gìn giữ để chứa tinh vi của vạn
vật, cũng như nơi âm quang của người nữ gìn giữ trứng để
sanh người. Khi Đức Chí Tôn đem Dương Quang, tức Linh
Quang ấm áp, chiếu giám mà làm cho hóa sanh, thì phần
Âm Quang ấy thối trầm, kết tinh thành tinh đẩu, trở nên cơ
quan sinh hóa cho vạn linh. Bởi vậy, xét về bản chất, Âm
Quang không phải là điều xấu,mà làmột yếu tố âm cần thiết
trong đại cuộc sinh thành.

Tuy nhiên, Âm Quang có giới hạn của nó. Nơi nào ánh
Linh Quang của Chí Tôn chưa chiếu đến, nơi ấy vẫn còn mờ
mịt, tối tăm, chưa đủ điều kiện để sinh hóa. Chính những nơi
khiếm ánh thiêng liêng ấy được gọi là Âm Cảnh, hay xưa kia
các tôn giáo gọi là Diêm Đình, Địa Ngục. Thánh Giáo đã
chỉnh lại cách gọi này để tránh rơi vào mê tín, và xác định rõ
rằng Âm Quang không phải là ngục tù trừng phạt,mà làmột
cảnh giới trung gian, một nơi để các chơn hồn dừng lại mà
“giải thân định trí”.
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Vì vậy, Âm Quang còn được gọi là Trường Đình trong Thần
linh học, hay Tịnh Tâm Xá theo cách gọi của Phật giáo. Đó là
nơi các chơn hồn sau khi lìa xác phải đi ngang qua trước khi
qui Thiên. Tại đây, chơn hồn có dịp tạm dừng, buông bỏ sự
dínhmắc với xác thân cũ, lắng tâmmà xét lại toàn bộ phước
tội, công nghiệp của một kiếp sống. Chính vì là một quan ải
bắt buộc như vậy, nên sự khó khăn khi vượt qua Âm Quang
được xem là nỗi sợ lớn nhất của chơn hồn.

Sự khó hay dễ khi qua Âm Quang không do ai phạt, mà
hoàn toàn tùy nơi trạng thái của Chơn Thần. Chơn Thần còn
nặng dục vọng, còn chấp trước, còn hờn giận, tham sống sợ
chết, thì tự nhiên trở nên trược nặng, khó hòa nhập với ánh
Linh Quang, nên phải lưu lại nơi Âm Quang rất lâu, có khi
hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm. Trái lại, chơn hồn
nào biết tu niệm, biết tự xét, biết gột rửa tâm mình ngay khi
còn sống, thìChơn Thần nhẹ nhàng, sáng suốt, nên vượt qua
quan ải ấy dễ dàng.

Thánh Giáo nói rất rõ rằng, sở dĩ Đức Chí Tôn buộc trường
trai, giữ giới, và khuyên nhơn sanh tu niệm, chính là vì cửa ải
Âm Quang này. Trường chai mà là phương cách làm cho
Chơn Thần nhẹ bớt ô trược, để khi thoát xác không bị lôi kéo
nặng nề nơi cõi âm mờ mịt. Nếu để Chơn Thần ô trược, thì
dù có nhiều ướcmong cũng khó trở lại cõi thiêng liêng và về
cùng Thầy.
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Tuy vậy, Thánh Giáo cũng mở ra một con đường đại từ bi. Dù
một người trọn đời gây nhiều tội lỗi, nhưng nếu đến phút lâm
chung biết ăn năn tự hối, biết cầu khẩn Chí Tôn độ rỗi, thì vẫn có
thể lánh xa cửa Âm Quang và còn được hưởng nhiều ân huệ. Đó
không phải là sự dung túng cho tội lỗi,mà là biểu hiện của lòng
thương yêu vô hạn của Đại Từ Phụ, luôn mở cửa cho sự quay
đầu chân thật.

Hơn nữa, Âm Quang không phải là nơi bỏ rơi chơn hồn.
Thánh Giáo cho biết Thất Nương Diêu Trì Cung và Địa Tạng
Vương Bồ Tát hiện diện nơi đó để dạy dỗ, nâng đỡ và trợ giúp
các chơn hồn, dầu có sa đọa luân hồi cũng không hoàn toàn cô
độc. Điều ấy cho thấy Âm Quang, tuy là cảnh giới khó khăn,
nhưng vẫn nằm trong vòng giáo hóa của Trời, chứ không phải
ngoài ân điển.

Như vậy, hiểu cho đúng thì Âm Quang không đáng sợ bằng
chính sự không chịu tu của con người khi còn sống. Âm Quang
chỉ là tấm gương phản chiếu trạng thái Chơn Thần. Ai biết tự xét
mình, tự sửa mình, giữ đức tin nơi Đức Chí Tôn, thì Âm Quang
trở thành một trạm dừng ngắn ngủi. Ai buông lung, thất thệ,
thiếu trông cậy nơi Thầy, thì chính mình tự làm cho con đường
trở về trở nên dài và đen tối.

Thánh Giáo về ÂmQuang, vì vậy, không nhằm gieo sợ hãi, mà
nhằm đánh thức tâm tu của nhơn sanh ngay khi còn đang sống
giữa cõi đời, để đến lúc rời xác, con đường qui Thiên không còn
là nỗi kinh hoàng, mà là một cuộc trở về trong sáng và nhẹ
nhàng.

- TừNguyên Lê Minh Hoàng
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